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In de tijd van de Bijbel waren de wegen erg stoffig. Bovendien liepen de meeste mensen op ‘sandalen’. Je had dus snel vieze voeten. Met het eten lag je aan tafel… Je kunt je dus voorstellen dat het wel zo fris was (ook voor je buurman ) om van tevoren je voeten te wassen. Dit was een klusje voor een dienstknecht. Daarom is het extra bijzonder dat Jezus dit klusje nu Zelf doet. 

Vraag
Welke discipel wil eerst echt niet gewassen worden door Jezus? 
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