
Uit de poll wordt niet duidelijk wat de jongeren ervan vinden dat ze wel eens 
twijfelen. Zitten ze ermee, of vinden ze het eigenlijk heel normaal? Tegenwoordig 

zeggen veel mensen dat geloofstwijfel er gewoon bij hoort. Daarom wil ik daar 
eerst wat over zeggen. Daarna wil ik het erover hebben of je er wat aan kunt 
doen als je twijfelt, en zo ja: wat dan?

Ziek geloof
‘Natúúrlijk twijfel ik wel eens aan het geloof. Dat doet toch iedereen?’ 
Het is begrijpelijk als iemand dat zegt, want helaas zit er veel waarheid 
in deze uitspraak. Toch maakt het wel uit hoe je dit zegt. Want dat de 
meeste gelovigen wel eens twijfelen, betekent niet dat dat hoort! Alsof 
je abnormaal bent als je niet twijfelt. Die 23% van de poll mogen ge-
woon blij zijn met het geloof dat God hen gegeven heeft.
Aan de andere kant hoeft de 77% die wél (eens) twijfelen, daar niet per 
se van te schrikken, alsof ze iets doen wat heel fout is. In zekere zin 
‘hoort’ twijfel namelijk wél bij geloven, op de manier zoals ziekte bij 
gezondheid ‘hoort’. Meestal kun je er niks aan doen als je ziek wordt. 
Zo kun je er vaak niks aan doen als je twijfelt. Je zou het ‘ziek geloof’ 
kunnen noemen: geloof dat niet gezond is.
De vraag is wél wat je ermee doet als je geloof niet helemaal gezond 
is. Zoals iemand die ziek is niet zegt: ‘Het hoort erbij, ik vind het best 
als ik ziek blijf’, zegt iemand die twijfelt (als het goed is) niet: ‘Het hoort 

erbij, ik vind het best als ik blijf twijfelen.’ God wil ons brengen tot 
geloof en niet tot twijfel! 

‘Twijfel je wel eens aan God, Jezus of je geloof?’ In de poll die we hier-
over op Insta zetten, reageerde 77% met ‘ja’ en 23% met ‘nee’ (van 
de in totaal 270 reacties). ‘Of God wel bestaat’, zeiden verschillende 
jongeren. ‘Of ik wel echt geloof en echt een kind van God ben’, zei 
een ander. Eén jongere twijfelt soms aan allebei: ‘Of God bestaat, en 
of ik wel naar de hemel mag.’

Twijfel is
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Ik begrijp het 
niet
Veel twijfel heeft ermee te maken dat we 
God niet begrijpen, of dat we meer bewijs 
willen dat het geloof waar is. ‘Bestaat 
God wel?’, ‘Is de Bijbel wel echt waar?’, of: 
‘Waarom laat Hij deze dingen gebeuren?’ 
Dat zijn allemaal heel begrijpelijke vragen. 
Als jij dit soort vragen hebt, ben je echt 
niet de enige. Veel gelovigen vóór jou heb-
ben hierover nagedacht. Sommige hebben 
er ook heel mooie en helpende dingen 
over geschreven. Ik zou dus zeggen: zit je 
met zo’n vraag, praat er dan over met een 
wijze christen en probeer meer duidelijk-
heid te krijgen. Er zijn méér antwoorden 
dan je denkt.
Dat betekent niet dat je op een punt kunt 
komen dat je alles van het geloof begrijpt. 
Vragen zullen er altijd blijven. Dat is ook 

logisch: God is zó groot dat het onmogelijk 
is om Hem helemaal uit te leggen. Het is 
dus te begrijpen dat je Hem niet helemaal 
begrijpt. Wat je wél altijd kunt, is: Hem ver-
trouwen. Dat mag je leren: Hem vertrou-
wen, ook als je Hem niet begrijpt.

Ik voel het niet
Wat me opvalt in de poll, is dat veel 
jongeren niet (lijken te) twijfelen aan God, 
maar wel heel erg aan zichzelf. Ik denk aan 
reacties als: ‘Of ik wel echt geloof en echt 
een kind van God ben’; ‘Of ik niet teveel 
slechte dingen gedaan heb en God mij 
daarom niet wil’; ‘Of ik wel goed genoeg 
ben’. Deze jongeren kijken naar zichzelf en 
naar hun eigen gevoel. En dan staat het er 
niet goed (genoeg) voor.
Ook deze twijfel is heel begrijpelijk. Want 
inderdaad, wij zijn niet goed genoeg en 
als het van onszelf afhing, zou niemand 
kunnen geloven. Maar het hangt niet van 
onszelf af. Daarom is deze twijfel toch ook 
heel onterecht. Je moet niet kijken naar 
jezelf en je eigen gevoel, maar naar God en 
naar wat Hij in Zijn Woord zegt. Waar staat 
in de Bijbel dat je teveel slechte dingen 
gedaan kunt hebben om nog bekeerd 
te worden? En waar staat dat je ‘goed 
genoeg’ moet zijn?

Veel van deze jongeren hebben het 
Evangelie niet goed begrepen. Dat geldt 
vooral voor gedachten als: ‘Kan ik wel zalig 
worden?’, ‘Staat God wel echt voor me 
open?’ en ‘Heeft God echt het beste met 
mij voor?’ Als het erop aankomt, is dit geen 
twijfel aan jezelf, maar aan God en Zijn 
goedheid. Ik zou zeggen: stel deze vragen 
aan God en vertrouw op Zijn (ant)woord!

Ik wil het niet
Daarmee kom ik op een derde soort twijfel. 
Houd rekening met de mogelijkheid dat 
jouw twijfel lijkt op die van ‘ik begrijp het 
niet’ of die van ‘ik voel het niet’, terwijl 
het eigenlijk een twijfel is van ‘ik wil het 
niet’. Als al jouw vragen over God en de 
Bijbel beantwoord zouden zijn; en als je 
zou horen dat God niks anders wil dan 
jouw zaligheid… zou je dan geloven? Zeg 
niet te snel: ‘Ja, natuurlijk!’ Want geloven is 
niet vrijblijvend, het kan je iets of zelfs veel 
kosten. Het vraagt bekering.

Maar het is alles waard. Durf daarom ‘ja’ 
te zeggen. Wacht niet tot al je vragen be-
antwoord zijn. Staar je ook niet blind op je 
eigen tekortkomingen. Waag de sprong en 
laat God jou in Zijn armen opvangen.

‘ziek geloof’
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Het is dus goed 
om eerlijk te kijken 

naar je twijfel en je af te 
vragen wat je kunt doen om tot 

(meer) zekerheid te komen. Het ant-
woord op die vraag heeft er onder 

andere mee te maken wat voor 
soort twijfel het is. De één heeft 
vooral last van de ene soort, 
en iemand anders van de 

andere.
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