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Over hoop - in crisistijd 
 
Deze werkvorm staat op pagina 10 en 11 van Pit 3, jaargang 9. De werkvorm is het aanvullend op het 
thema ‘crisis’, dat zowel in Pit als in het nieuwe tiener- en jongerenprogramma behandeld wordt. 
Daarnaast kan het gebruikt worden om de boodschap van de Kerstconferentie nog eens na te 
bespreken. Het doel van deze werkvorm is om tieners en jongeren een perspectief van hoop te geven 
in een tijd waarin perspectief nog wel eens ontbreekt.  
 
Aankondiging 
Het kan zomaar eens jouw situatie zijn die overhoop ligt. Alles op z’n kop na een jaar vol gekke 
gebeurtenissen en ontwikkelingen. Misschien heb jij ook wel eens het gevoel dat de grond dan onder je 
wegzakt. Wat is nog wel zeker als alles om kan vallen? Als gezondheid, je vakantie, vriendschappen op 
school en zoveel meer ineens veranderen? 
De routekaart van Rutte hielp misschien om vooruit te kijken, te hopen op een betere tijd. De Bijbel geeft 
ook zo’n routekaart - en die heet ‘hoop’. Hoop op de toekomst, hoop op Jezus die echt de touwtjes van 
deze wereld in handen heeft! Lees maar eens na in Hebreeën 11 en 12 over al die mensen die vanuit 
die hoop hebben geleefd. Ze staan te juichen en jou aan te moedigen om dwars door deze wereld heen 
te kijken naar een toekomst vol van hoop. 
 
Benodigdheden 

• Voor elke aanwezige een exemplaar van Pit of een kopie van pagina 10-11 (zie ook ‘meer Pit 
voor op de club’ → hgjb.nl/pit) 

• Pennen 
 
Werkwijze 

➢ Lees met elkaar Hebreeën 11 door (evt. vers 1-10, 32-40). Geef vooraf de leesvraag mee: 
o Welke personen of teksten spreken jou aan (of juist niet)? Waarom? 

➢ Bespreek kort vers 39 en 40. Wat betekenen deze verzen voor ons in 2021? 
➢ Maak het bijbelgedeelte concreet door de opdracht op pagina 11 van Pit te maken.  
➢ Kom de volgende keer terug op de laatste vraag in het gele kader. Wat vonden de 

tieners/jongeren ervan om dit te doen? Welke ervaringen hebben ze?  



 
Extra opties: 

• Luister via YouTube naar het lied ‘U geeft een toekomst vol van hoop’ (de versie van Sela 
staat hier: https://youtu.be/0czjb1Wze20) 

• Spreek af om met elkaar in de komende we(e)k(en) Hebreeën 11 en 12 te lezen (bijv. vier 
verzen per dag) en kom er de volgende keer op terug: ‘Geeft dit gedeelte je hoop? Hoe? Of: 
waarom niet?’  

 
Afronding 
Ook al staat je leven soms op zijn kop: God verandert niet. Hij geeft een toekomst vol van hoop; Hij is 
bij je, elke dag. Dat is de hoop waar je vast op mag vertrouwen, want God doet wat Hij belooft! 

https://youtu.be/0czjb1Wze20

