
Vergader-
opening
We kunnen aangevochten worden in het geloof. Dan komen de vra-
gen: Hoort God ons wel? Maakt het wat uit of we wel of niet gelo-
ven? Sommige mensen raken zo teleurgesteld in God dat ze Hem 
de rug toekeren. 

Beseffen we als gemeente van Christus hoezeer volharding bij het 
geloof hoort? Jezus zegt niet voor niets in Mattheüs 24 vers 13: 
‘Wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden’. Hij weet dat 
we teleurgesteld kunnen raken; dat we het moeilijk kunnen vinden 
om te geloven in de praktijk; dat we ons kunnen afvragen waaróm 
we eigenlijk (nog) geloven. Als zulke dingen gebeuren, hoeven we 
daar niet van te schrikken. Er gebeuren geen dingen die Jezus niet 
voorzien heeft. Integendeel, het zijn allemaal herinneringen aan 
die ene boodschap: Hou vol! En ook: het heeft zin om vol te houden! 

Voor het eerst voegen we bij al ons materiaal over het startthema 
een vergaderopening toe met als thema ‘Hou vol’. 
 
Introductie 
De gelijkenis die we zullen gaan lezen gaat over bidden om 
gerechtigheid. Bespreek kort de volgende vragen: 
•	 Wat doe jij als je geen antwoord ontvangt op je gebed?  

Blijf je bidden of geef je op? 
•	 Welke gevoelens roept de zin ‘God zal recht doen’ bij je op?  

 
Bijbelgedeelte 
Lees Lukas 18:1-8 

Overdenking 
Het verhaal over de onrechtvaardige rechter strijkt tegen al onze 
religieuze haren in. Jezus wil ons iets duidelijk maken over God en 
Hij vertelt over een rechter die zich aan God noch gebod iets gele-
gen laat liggen. Wat een vergelijking! Toch is het juist deze corrupte 
rechter die ons een glimp op laat vangen van Gods genade. 

De rechter in het verhaal verschaft de weduwe uiteindelijk recht, 
zo lijkt het tenminste. Als we goed lezen zien we echter dat het on-
waarschijnlijk is dat de rechter zich echt heeft verdiept in haar zaak. 
Hij wil immers vooral van haar gezeur af zijn en geeft haar daarom 
maar haar zin, ongeacht de vraag of ze wel een poot heeft om op te 
staan. Dat heeft weinig met ‘recht spreken’ te maken.  

Onze eerste gedachte is wellicht: Dit kan niet zijn hoe God werkt! 
Inderdaad zet Jezus met dit verhaal al onze verwachtingen over 
God op z’n kop. Wij denken vaak dat God wel op onze manier werkt 
en oordeelt. Dat Hij het goede wel zal belonen en het kwade zal 
straffen, dat Hij wel rekening zal houden met het aantal uur dat we 
gebeden hebben, met het feit dat wij wél godsdienstig zijn en onze 
buurman of buurvrouw niet. 

Vergeet het maar, zegt Jezus. God trekt zich niets aan van onze 
maatstaven, lijstjes en verwachtingen. Dat is maar goed ook, want 
dan zouden we het er niet goed van af brengen, hoezeer wij het 
ook met onszelf getroffen hebben. Hij spreekt ons vrij omdat Hij 
genadig is, niet omdat wij zo’n goede zaak hebben. Deze gelijkenis 
gaat dus tot de kern van het evangelie: God rechtvaardigt zondaars, 
mislukkelingen en verschoppelingen.  

Volhouden dus? Ja, maar niet omdat we zullen krijgen wat we wil-
len als we maar lang genoeg blijven bidden. Wel omdat we weten 
dat we bidden tot een genadige God die onvoorwaardelijk voor ons 
kiest. Daarom mogen we erop vertrouwen dat onze gebeden ver-
hoord worden, al zien we dat nu niet altijd.    

Gebed  
Vader, vergeef ons als we denken te weten hoe U de dingen moet 
doen. Keer ons denken om en leer ons te leven uit uw radicale, 
onverwachte genade. Laat Uw Geest in ons werken, zodat wij Uw 
rechtvaardigheid mogen belichamen in een wereld vol onrecht, 
waarin iedereen een oordeel klaar lijkt te hebben. Geef ons kracht 
om vol te houden en te geloven als we niet zien. In de naam van 
Jezus, Uw Zoon die voor zondaren stierf. Amen.  
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