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Les 0 Volg mij!

1. Wie is wie? 
We maken kennis met elkaar! Schrijf je gegevens op het blad 
dat je van je mentor krijgt.
Daarna mag ieder één vraag stellen aan de mentor. KMijn vraag:

2. Jouw mentorgroep
Jullie horen nu bij deze groep. Bedenk een paar afspra-
ken die nodig of nuttig kunnen zijn om een leuke groep 
te worden.
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3. Wat is wat?

Toelichting bij het materiaal
  Werkmap met de werkbladen 
  PBB-kaartjes – tekstkaartjes waarvan je er elke 

week één meekrijgt. PBB = Personal Bible Box, 
want de kaartjes zijn om te bewaren!

  Things to do waaier (voor thuis) – voor elke les 
een opdracht om thuis te doen. 

4. Bijbelstudie: Volg Mij!
Lees Lukas 5:27-32.
a. Schrijf bij elk vers de woorden die je niet begrijpt of waarover je iets wilt vragen.
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b.  Waarom is er voor dit bijbelgedeelte gekozen denk je? 

c. Waar denk jij aan als Jezus tegen jou zegt: Volg Mij? 

d. Kies een vers uit dit bijbelgedeelte dat je zou willen ‘inlijsten’ en vertel waarom.
 
 Ik kies voor vers   omdat

Misschien heb je het wel eens gehoord toen je niet wist 
wat je moest kiezen: ‘Je moet gewoon je hart volgen.’ 
Of: ‘Volg je gevoel.’ Soms kan dat een goed advies zijn, 
bijvoorbeeld als het niet écht uitmaakt of je nou voor het 
ene of voor het andere kiest. Maar soms maakt het wél 
uit, bijvoorbeeld als het erover gaat wat je gelooft over 
God, jouw relatie met Hem en welke consequenties dat 
heeft voor je dagelijkse leven. Jezus geeft daarover een 
belangrijk advies. Niet ‘volg je hart’, ‘volg je gevoel’ of 
‘volg je verstand’, maar: ‘Volg Mij!’
Dat zei Hij bijvoorbeeld ook tegen Levi, de tollenaar 
(Luk. 5:27-32). Eigenlijk bizar wat er toen gebeurde. Je 
zou verwachten dat Levi eerst wel een paar vragen zou 
stellen, zo van: ‘En dán? Wat wilt U dan van me?’ Maar 

daar lees je niks over. Er staat alleen: ‘En hij stond op, 
liet alles achter en volgde Hem’ (Luk. 5:28). Zomaar, 
opeens!
Of misschien was dat nog niet eens het meest vreem-
de van deze geschiedenis. De schriftgeleerden en de 
Farizeeën waren over iets anders nog meer verbaasd: 
waarom riep Jezus juist Levi om Hem te volgen? Waar-
om Levi, de tollenaar en zondaar? Er waren toch veel 
geschiktere kandidaten? Maar nee, Jezus wist wat Hij 
deed. Hij kwam juist voor mensen die onzeker zijn over 
zichzelf; die het allemaal (nog) niet zo goed weten; die 
zichzelf niet geschikt vinden… Juist tegen hen zegt hij: 
Follow Me!

Woorden voor jou...
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