
6. Hoe getuig ik in de wereld? │ a. hoe je getuigt 

kernwoord: christen-zijn met een heldere identiteit 
 

Merkwaardig 
 
 

Bijlagen 
Bijlage bij binnenkomer 1  – Merkencollage (2.1) 

 
 
 
 
 



Bijlage bij binnenkomer 2 – Ken-je-merk-bingo (2.2) 
 

 

 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bijlage bij introductie 1 – Als christen geloof je dat…(3.1) 

 
Als christen geloof je dat:  
  
 God de Vader, samen met de Zoon en de Heilige Geest één God is. 

 God op de eerste plaats staat (en niet je vrienden of je pleziertjes). 

 God wilt dat je Hem ziet als Vader. Hij houdt van je! 

 God de Almachtige is die echt over alles gaat. Hij zorgt voor je en zal het kwaad helemaal uitroeien. 

 God de Schepper is van hemel en aarde. Hij is eigenaar van deze hele wereld. 

 God je heeft gemaakt. Het is maar niet toevallig dat je er bent. Je leven is dus eigendom van God.  

 Jezus Christus gekomen is voor mensen die aan alles gebrek hebben en nergens bijhoren. 

 Jezus de Zoon van God is. Toen Jezus geboren werd, was het God zelf (en niet maar een mens) die naar 

deze wereld kwam. 

 Jezus mens is geweest, ontvangen van de Heilige Geest, zonder zonde. 

 Jezus je Heere is; Hij heeft het voor het zeggen in alles van je leven. 

 De Heere Jezus om jouw overtredingen, hoe groot of klein ook, is gebroken. De straf die jij daarvoor verdient, 

heeft Hij gedragen. 

 Je zonden uit genade worden vergeven als je met schuld oprecht naar God gaat. 

 Jezus is neergedaald in de dood en de dood heeft overwonnen. Daardoor is er eeuwig leven (dat is: altijd bij 

de Heere Jezus zijn!) voor allen die in Hem geloven.  

 De Heere Jezus opstond uit de dood. Met diezelfde kracht waardoor Jezus is opgewekt, is ons oude en 

zondige leven begraven en mogen we een nieuw leven leiden. 

 Jezus Christus naar de hemel is gegaan, waar Hij zit aan de rechterhand van God: als degene die alle macht 

heeft. 

 De hemel de plaats is waar God ons bij zich wil halen. 

 De Heere Jezus terugkomt om de wereld rechtvaardig te oordelen. 

 De Heilige Geest helpt om het geloof te gaan ‘zien’ en begrijpen. 

 De Heilige Geest in ons woont en ons leven leidt en bestuurt. 

 De Heilige geest gaven geeft om anderen en God te dienen.  

 Dat de kerk heilig is, apart gezet is door God voor een bepaald doel.  

 Dat je als christen niet in je eentje gelooft, maar dat je bent verbonden aan alle andere christenen. 

 De Heere God heeft beloofd dat gelovigen een nieuw lichaam krijgen; een lichaam zonder ziekte, zonde en 

handicap. 

  



Bijlage bij verwerking 1 – Het Ichtus-teken (5.1)  
 


