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5. Hoe leef ik als christen? │c. (vrije) tijdsbesteding 
 
kernwoord: feesten 
 

Een lege stoel op je feest...?! 
 
bijbelgedeelte: Johannes 2:1-11 
 
 
Bijlagen 
 
Bijlage bij introductie 2 (3.2) - Feestbeestenshow 
 
Onderstaand script kun je gebruiken om de feestbeestenshow, zoals die beschreven is onder introductie 2 (3.2), te presenteren. 
 
Chartlotte (de bruiloft) 
Dames en heren opgelet, dit is Charlotte. En... Charlotte is 
charmant, zeker in deze beeldschone bruidsjapon. De japon 
werd speciaal voor haar grote dag gemaakt in atelier Jean 
Pierre. Opvallend zijn de pareltjes die op een verfijnde wijze de 
bloemenhartjes sieren. En nu maar hopen dat Charlotte met 
haar charmante glimlach een daverend bruiloftsfeest mag 
hebben! Graag een applaus voor Charlotte! 
Mark (het examenfeest) 
Ja, dames en heren, van de bruiloft gaan we over naar een 
heus examenfeest. Hier is Mark, met zijn diploma. Hij heeft er 
voor geblokt (nou ja, de laatste tijd dan) en een feest zal het 
worden! Mark is gekleed in zijn oudste spijkerbroek, want op 
een feest moet je toch gemakkelijk in de kleren zitten. Mark is 
op weg naar de garage van oom Piet, die hij mag gebruiken 
voor dit knalfeest. De ingrediënten voor zijn feest: veel chips en 
nog veel meer cola! Succes Mark! 
Mija (de verjaardag van tante Marie) 
Ja, u ziet het goed dames en heren, hier is Mija. En…ze is blij, 
ja. Want haar eigen tante Marie is jarig. En dat is feest. Mija 
draagt, zoals u ziet, een jurkje van fleurig katoen, zit 
fantastisch, vooral in de maand mei ja. In haar tasje draagt ze 
haar breiwerkje, want praten en breien, dat kan bij een kopje 
thee wel tegelijk. Hoe het feest van tante Marie eruit ziet? U 
kunt het zelf bedenken: koffie met een koekje, limonade met 
een stukje kaas en een advocaatje met slagroom toe. En 
natuurlijk heel veel geklets over iedereen. Nou Mija, veel plezier 
bij tante Marie! Applaus voor Mija! 

Babette (pyjamafeestje) 
Dames en heren, dan nu uw speciale aandacht voor Babetje. 
Babetje mag op het slaapfeest van haar vriendin Lisette komen. 
Echt gaaf, dus! Natuurlijk heeft ze een leuk cadeautje voor 
Lisette gekocht. Verder is Babette gekleed in een toffe pyjama. 
Een betere outfit voor een slaapfeest is er niet. Nou, Babette, 
succes en een top feest bij Lisette gewenst! 
Brigitte (diner dansant) 
Een heel ander feestbeest nu. Een feestbeest dat het woord 
feestbeest niet waard is. Niet omdat er niet gefeest zal worden. 
Integendeel, Brigitte gaat, zoals u ziet, naar een feest van 
niveau, een diner dansant. Brigitte draagt daarom een japon 
waar ze prima mee voor de dag kan komen. Let vooral op de 
details en de afwerking. Verder draagt Birgitte het haar 
opgestoken waardoor de oorbellen fantastisch uitkomen. 
Kortom: Brigitte is een plaatje en zal zeker geen muurbloempje 
blijven op het diner dansant. 
Piet (voetbalfuif) 
Dames en heren, last but not least, uw aandacht voor het 
laatste feestbeest in deze unieke show. Daar is-ie dan: Piet, 
onze voetbalfanaat. Hij komt net terug van een wedstrijd waarin 
zijn favoriete club zich met 1-0 voor plaatste! Een fantastische 
wedstrijd! Feest dus in het café van ome Kootje. Piet is er 
helemaal klaar voor. Hij is gekleed zoals het een supporter 
betaamt. Bijzonder is vooral zijn pet, die heeft hij al tien jaar! 
Perfect Piet. Enne…een toffe fuif toegewenst joh! 

 



 2 

5. Hoe leef ik als christen? │c. (vrije) tijdsbesteding 
.............................................................................. 
kernwoord: feesten 
 

 
 
 
 
 
Bijlage bij bijbelstudie 1 (4.1) – Jezus op je feest?! 
 
Op onderstaand bijbelstudiebladen wordt respectievelijk gebruik gemaakt van de Statenvertaling van de Nieuwe Bijbelvertaling. In het 
programma vind je een versie waarin gebruik gemaakt wordt van de Herziene Statenvertaling. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En op de derde dag 
was er een bruiloft te 
Kana in Galiléa;  

1. Feestje? - Wat is jouw reactie? 

 Bruiloft? Niet mijn favoriete feest! 
 Zou wel eens gezellig kunnen worden. 
 Als ik daar bij zou kunnen zijn…! 
 Mwah… doet me niet zoveel. 
 ... 

En de moeder van Jezus was aldaar. En 
Jezus was ook genodigd, en Zijn discipelen, 
tot de bruiloft.  

En toen er wijn ontbrak, zeide de moeder van Jezus tot Hem: Zij hebben 
geen wijn. Jezus zeide tot haar: Vrouw, wat heb Ik met U te doen? Mijn 
ure is nog niet gekomen. Zijn moeder zeide tot de dienaars: Zo wat Hij u 
zal zeggen, doet dat. 

2. Jezus op je feest? 

 Zeg, eh… bruidspaar, is het wel zo slim om Jezus 
ook uit te nodigen? 

 Had ik niet zo snel achter Jezus gezocht! 
 ‘t Zal wel een saaie bruiloft geweest zijn. 
 Logisch, zonder Jezus geen echt feest! 
 ... 

 Waarom bemoei je je ermee, Maria? 
 Ik zou net als jij gereageerd hebben! 
 Wel bijzonder dat je zoveel vertrouwen in Hem 

hebt! 
 Je zult het vast spannend gevonden hebben! 
 Niet leuk dat Jezus je eigenlijk op je nummer zet. 
 ... 

3. Wat zou je tegen Maria willen zeggen? 
En aldaar waren zes stenen watervaten gesteld, naar de reiniging der 
Joden, elk bevattende twee of drie metréten. Jezus zeide tot hen: Vult 
de watervaten met water. En zij vulden ze tot boven toe. En Hij zeide tot 
hen: Schept nu, en draagt het tot de hofmeester; en zij droegen het. 
Toen de hofmeester het water, dat wijn geworden was, geproefd had 
(en hij wist niet, van waar de wijn was: maar de dienaren, die het water 
geschept hadden, wisten het), zo riep de hofmeester de bruidegom. En 
zeide tot hem: Alle man zet eerst de goede wijn voor, en wanneer men 
goed gedronken heeft, alsdan de mindere; maar gij hebt de goede wijn 
tot nu toe bewaard.  
Dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Kana in Galiléa, en 
heeft Zijn heerlijkheid geopenbaard; en Zijn discipelen geloofden in 
Hem.  ... 

 … 
 ... 

4. Jezus op je feest, dat betekent... 
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 Op de derde dag was 
er een bruiloft in Kana, 
in Galilea. 

1. Feestje? - Wat is jouw reactie? 

 Bruiloft? Niet mijn favoriete feest! 
 Zou wel eens gezellig kunnen worden. 
 Als ik daar bij zou kunnen zijn…! 
 Mwah… doet me niet zoveel. 
 ... 

De moeder van Jezus was er, en ook Jezus 
en zijn leerlingen waren op de bruiloft 
uitgenodigd. 

Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen hem: 'Ze 
hebben geen wijn meer.' 'Wat wilt u van me?' zei Jezus. 'Mijn tijd is nog 
niet gekomen.' Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan: 'Doe maar 
wat hij jullie zegt, wat het ook is.' 

2. Jezus op je feest? 

 Zeg, eh… bruidspaar, is het wel zo slim om Jezus 
ook uit te nodigen? 

 Had ik niet zo snel achter Jezus gezocht! 
 ‘t Zal wel een saaie bruiloft geweest zijn. 
 Logisch, zonder Jezus geen echt eest! 
 ... 

 Waarom bemoei je je ermee, Maria? 
 Ik zou net als jij gereageerd hebben! 
 Wel bijzonder dat je zoveel vertrouwen in Hem 

hebt! 
 Je zult het vast spannend gevonden hebben! 
 Niet leuk dat Jezus je eigenlijk op je nummer zet. 
 ... 
 

3. Wat zou je tegen Maria willen zeggen? Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel zes stenen 
watervaten, elk met een inhoud van twee à drie metrete. Jezus zei 
tegen de bedienden: 'Vul de vaten met water.' Ze vulden ze tot de rand. 
Toen zei hij: 'Schep er nu wat uit, en breng dat naar de 
ceremoniemeester.' Dat deden ze. En toen de ceremoniemeester het 
water dat wijn geworden was, proefde – hij wist niet waar die vandaan 
kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden, wisten het 
wel – riep hij de bruidegom en zei tegen hem: 'Iedereen zet zijn gasten 
eerst de goede wijn voor en als ze dronken zijn de minder goede. Maar 
u hebt de beste wijn tot nu bewaard!' Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea, 
gedaan als eerste wonderteken; hij toonde zo zijn grootheid en zijn 
leerlingen geloofden in hem. 

 ... 
 … 
 ... 

4. Jezus op je feest, dat betekent... 
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Bijlage bij verwerking 2 en 3 (5.2 en 5.3) – Tips voor feestjes 
 
Uit onderstaand artikel uit Spirit, 23e jaargang, nummer 5 kun je ideeën halen om een leuk clubfeest te organiseren. 
 
Feesten met sfeer! 
 
Feestjes kunnen erg leuk zijn, maar ook drie-keer-niks. Hoe dat dan komt? Er was genoeg te eten en te drinken, er was muziek, 
maar… de sfeer kwam er niet in. Mensen gingen in groepjes zitten, de gesprekken gingen ‘nergens over’, misschien werden er 
zelfs vervelende opmerkingen gemaakt, of… wat dan ook. Vaak komt het erop neer dat er voor een leuk feest méér nodig is dan 
chips en cola inslaan. Tip: ga met elkaar wat doen! 
 
Méér dan eten! 
Bij feestjes hoort natuurlijk lekker eten. Maar je kunt ook het 
eten op zich tot een feest maken. Samen rond de tafel en/of 
samen je eigen hapjes klaarmaken. Een paar suggesties: 
• Gourmetten – Gourmetten is natuurlijk altijd gezellig én… 

lekker. Maar je kunt ook eerst met elkaar de ingrediënten 
klaarmaken en de boel gezellig aankleden. Dan bouw je 
samen alvast aan de sfeer en smaakt het allemaal nét 
even lekkerder. 

• Koud buffet – Heel simpel en niet (per se) duur: stel een 
uitgebreid koud buffet samen waar je bezoekers de hele 
avond langs kunnen lopen. Samenstelling? Maakt niet 
zoveel uit, denk bijvoorbeeld aan: salades, stokbrood, 
augurken, tomaatjes, crackers, ananas, gekookte eieren, 
maar bijvoorbeeld ook nootjes, chips, snoep, chocola. 

• Pizzabakken – Ook voor pizza’s geldt: ze zijn lekker, 
maar je kunt ze ook makkelijk zelf klaarmaken. 
Pizzabodems zijn kant-en-klaar te koop. Je kunt er ook 
gewoon boterhammen voor gebruiken. Het enige was je 
verder nodig hebt, zijn de gebruikelijke ingrediënten voor 
een pizza én natuurlijk een oven! 

 
Do-party 
Veel mensen denken dat als je met elkaar wilt kletsen, je niks 
anders kunt doen. Het tegendeel is waar: juist als je iets met 
elkaar doet, kun je ondertussen met elkaar kletsen. Het leuke is 
bovendien dat je niet de hele avond naast dezelfde 
perso(o)n(en) zit; je praat dus ook ’s met een ander. Daarom is 
het helemaal niet zo vanzelfsprekend dat je met spelletjes stopt 
zodra je 13 of 14 wordt. 
• Gezelschapsspellen – Spelletjes zijn nooit zo ‘in’ 

geweest als nu. Koehandel, Carcassonne, Machiavelli, 
Uno… er zijn heel wat leuke spellen die je vrij snel kunt 
spelen. Organiseer dus eventueel een spelcircuit waarbij 
je steeds wisselt van spel en van medespelers. Maar ook 
Party & Co blijft leuk… 

• Binnensporten – Wil je het wat meer actief, huur dan een 
sportzaal en zet een competitie in elkaar met allerlei 
sporten, snelheidscircuits, behendigheidsopdrachten, 
enzovoorts. Misschien kun je hier ook je ouders bij 
inschakelen, dan kun je zelf tenminste ook meedoen. Wat 
duurder, maar ontzettend leuk is het om ergens te gaan 
wandklimmen. Kijk op internet voor mogelijkheden bij jou 
in de buurt. 

• Buitensporten – Als het even kan, is het natuurlijk nóg 
leuker om je feest buiten te houden. Waarom zou je niet 
gaan kanoën of vlotten bouwen? En wat denk je van een 
nachtje kamperen op een boerderijcamping? Lekker 
goedkoop en ontzettend gaaf. Als je het combineert met 
een barbecue, een nachtspel en een kampvuurtje, heb je 
gegarandeerd een tof feest.  

• Themafeesten - Tip van het jaar: organiseer een 
themafeest! Bijvoorbeeld een polderfeest met  tractor 
rijden of tractorpulling, polsstokspringen, hardlopen op 
klompen, overall-hangen, aardappelpoepen of een 
kruiwagenrace. Zorg als het even kan ook voor strobalen, 
rode zakdoeken, klompen en kruiwagens om sfeer mee te 
maken. Natuurlijk eet je op dit feest ‘boerenkost’. Maar 
misschien past een Italiaans feest beter bij jou:  toren van 
Pisa bouwen, cursus Italiaans, macaroni-estafette, 
enzovoorts. Natuurlijk ook een lekker stuk (zelfgemaakte!)  
Italiaans pizza erbij! Dresscode voor je gasten: rood, wit 
en groen (de kleuren van de Italiaanse vlag). 

 
Wees creatief 
Oké, niet dat jongens niet creatief zijn, maar het volgende is 
een tip voor echte meidenfeesten. Wees vooral creatief en 
verzin eventueel zelf iets anders! 
• Sieraden maken – Wat ook helemaal ‘in’ is, is sieraden 

maken met kralen. Ideeën en adressen voor kralen etc. 
kun je vinden op www.kralen.com. 
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Filmkijken 
Filmkijken biedt niet veel ruimte om met elkaar te kletsen, maar 
het is wél leuk en je hoeft in ieder geval niet tegen elkáár aan te 
kijken… Als je een niet te lange film neemt, kun je daarnaast 
natuurlijk ook nog wat anders –of gewoon niks- doen. Zorg er 
wél voor dat je je voor de film niet hoeft te schamen – niet voor 
elkaar, niet voor je ouders en vooral niet voor God! 
• Als je een christelijke film neemt, zit je wat dat betreft 

gauw goed. Denk bijvoorbeeld aan ‘The Climb’ of ‘The 
Second Chance’ (nieuw, met Michael W. Smith). Bij die 
laatste film moet je je even door de eerste acht minuten  
 
 

heenworstelen, maar daarna wordt ‘ie interessant – ook 
voor niet-christenen trouwens! 

• Bij films die niet (expliciet) christelijk zijn, moet je wat 
kritischer zijn, maar ook daar zitten leuke titels tussen. 
Waarschijnlijk ken je ze al, maar voor de zekerheid een 
paar voorbeelden: La Vita è Bela, The Pianist, The 
Weddingplanner, Shrek 1/2, Ice Age 1/2, A Cinderella 
Story. Of kijk op één van de volgende sites: 
www.dvdoke.nl, www.kijkwijzer.nl, 
www.movieministry.com. 

 
 

 
 
 
 
 


