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RA CHAB Jozua 2  
Rachab heeft de verhalen over 

de God van Israël gehoord. Ze wil 
heel graag bij deze God horen. 
Gelukkig deelt God Zijn liefde 

ook aan Rachab uit. Ook zij mag 
bij Hem horen. Omdat Rachab 
daar zo blij mee is, helpt zij de 
mannen om te ontsnappen.  

HET VERHAAL VAN RACHAB 

Als je jarig bent, mag je uitdelen. Dat is natuurlijk hartstikke leuk! Je wordt er 
zelf blij van en je maakt ook anderen blij. Zo is het eigenlijk ook met geloven. 
Als jij je geloof uitdeelt, word je er zelf blij van én je maakt anderen blij. Hoe 
kun je dan je geloof uitdelen? Dat leer je van Rachab. 

De 
Bijbel 
open

Voor jongere 
kinderen
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 De verspieders komen bij het huis van Rachab.

 Soldaten komen zoeken. Rachab verstopt de mannen op het dak.

 Rachab laat de mannen vluchten. 

Hier zie je het verhaal van Rachab. Welke zin hoort bij welk plaatje? Verbind ze met elkaar door er 
een rood ‘koord’ tussen te tekenen met kleurpotlood.  

Als je blij bent met God, dan wil je dat ook aan andere mensen laten zien. Hoe zou jij dat kunnen doen?  
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RACHAB DEELT UIT
Voor oudere

kinderen

Verder
kijker Rachab krijgt van God een hele bijzondere plek in de geschiedenis. Ze trouwt met Salmon en samen krijgen ze een zoon die ze Boaz 

noemen. En Boaz ken jij vast nog wel… dat is de man die met Ruth trouwt. Jaren later wordt in die familielijn een heel bijzonder Kind 
geboren: Jezus! (Lees maar na in Mattheüs 1:5.) 

GGGGGG

Rachab houdt  haar geloof in God niet voor zichzelf, maar ze doet er ook iets mee!
Volg het touw en ontdek hoe Rachab haar geloof uitdeelt.
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Deel de verhalen van God uit! 
Rachab heeft verhalen gehoord over de God van 
Israël. Door die verhalen heeft ze God leren kennen. 
Ze wil ook bij deze God horen. 

Zet je in voor anderen! 
Met gevaar voor haar eigen leven, helpt Rachab de 
mannen om te ontsnappen. Zo laat ze zien dat ze 
God lief heeft en wil doen wat Hij zegt. 

Gods liefde is voor iedereen!  
Rachab denkt niet alleen aan zichzelf. Ze vraagt aan 
de mannen of haar hele familie gered kan worden. Ze 
wil dat haar familie Gods liefde ook gaat ontdekken. 
De mannen beloven haar dat iedereen die in haar 
huis is, gered zal worden. 

Wie heeft jou verhalen over God verteld? 

Welke verhalen van God vind jij mooi? 

Heb jij wel eens zo’n dappere daad gedaan? 

Hoe kun jij je vaker inzetten voor anderen? 

Wanneer denk jij meer aan jezelf dan aan anderen? 

Wat wordt er met Gods liefde bedoeld? 

Kun jij Gods liefde ook laten zien aan anderen? 
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