Vrij verhaal
Samen danken en (aan)bidden

Zingen ‘Ik kan U alleen maar danken’
Ik kan U alleen maar danken,

biddend knielen voor uw troon.

Ik kan U alleen maar loven,

Vader, Geest en Zoon.

Ik kan U alleen verhogen,
biddend knielen voor uw troon.
Ik kan U alleen maar eren,
Vader, Geest en Zoon.

Ik kan U alleen vertrouwen,
biddend knielen voor uw troon.
Ik kan U alleen aanbidden,
Vader, Geest en Zoon.

Ik kan u alleen maar dienen,
biddend knielen voor uw troon.
Ik kan U alleen maar volgen,
Vader, Geest en Zoon.

Kerstliturgie
(3 )e mee?




‘Ga Je mee?

Een warm welkom!
Gebed

Zingen ‘Heel gewoon’

Heel gewoon, heel gewoon.

Niemand had 't zo verwacht.

Geen paleis of een dure woning,

Wie had dat ooit gedacht.

Door te worden als een kind, heel eenvoudig,
Door te worden als een kind, heel klein,

Kon Hij onze Koning worden, kan Hij de Redder zijn.

Gedicht

Zie, daar langs de lange wegen
In de avond, donker, laat
Komen Jozef en Maria
Zoekend door de steile straat.
Zoekend naar een onderdak
Om te rusten in de nacht.

Alle deuren zijn gesloten,

Niemand wijst een plaatsje aan.
Maar straks gaat een staldeur open
Waar zij mogen binnengaan.

En daar in die stille nacht,

Kwam de Heiland lang verwacht.

Zingen ‘Wij zijn drie koningen’

Wij zijn drie koningen, wij komen van ver,
Wij hadden een droom en zagen een ster.
Hij is geboren in Bethlehem

En wij aanbidden en wij aanbidden

Hij is geboren in Bethlehem

En wij aanbidden Hem.

Verteller

Ik heb bijzondere dingen meegemaakt, op de weg naar Bethlehem.
Eigenlijk wil ik ook naar Bethlehem gaan om Jezus te zoeken. Zodat
ook ik Hem kan aanbidden. Net als de herders en de wijzen. Ga jij met
mij mee? Dan kunnen we Hem samen bedanken voor het grote wonder
van Kerst. God geeft Zijn eigen Zoon. Een mooier geschenk ken ik niet!

Zingen ‘Als je veel van iemand houdt’
Als je veel van iemand houdt

Geef je 't mooiste wat je hebt, Da’ s heel gewoon.
Omdat God van mensen houdt

Gaf Hij ‘'t mooiste wat Hij had,

Zijn eigen Zoon.

Refrein:

Hoe ik ook denk, hoe ik ook denk,

Een mooier geschenk ken ik niet.

Hoe ik ook denk, hoe ik ook denk,

Een mooier geschenk ken ik niet.

Als je veel van iemand houdt
Geef je 't mooiste wat je hebt,
Da’ s heel gewoon.

En als jij de Heer vertrouwt,
Leg je leven in Zijn hand,

Hij is Gods Zoon.

Refrein



Zingen ‘Wij zijn de herders’ Verteller

Wij zijn de herders, wij sliepen in 't veld. Kijk eens wat een drukte het hier op de weg naar Bethlehem is.
Daar heeft een engel het ons verteld. Ik zie een heleboel mensen. Ze zijn duidelijk op reis.
Hij is geboren in Bethlehem Maar waarom? Weet je wat? Ik vraag het ze gewoon!
en wij aanbidden en wij aanbidden. Kijk daar, lopen een man en een vrouw. Die vrouw heeft een dikke buik
Hij is geboren in Bethlehem zeg. Je kunt wel zien dat ze snel een baby'tje zal krijgen. ‘Hallo, waar
en wij aanbidden Hem. gaan jullie naar toe? Volgens mij krijgt u al snel een kindje. Moeten jullie
niet thuis zijn en een kamertje voor de baby klaarmaken?’
Verteller
Na een tijdje kwam er opnieuw bezoek bij Maria, Jozef en het Kindje Jozef
Jezus. Het waren belangrijke, wijze mannen uit het verre Oosten. ‘Wij zijn op reis omdat de keizer heeft bevolen dat iedereen naar de stad
Ook zij maakten de reis naar Bethlehem. Op zoek naar het Koningskind. moet gaan waar hij vandaan komt. Ik ben Jozef en dit is Maria. Wij zijn
Luister maar hoe dat zo kwam... familie van koning David en daarom moeten wij ons in Bethlehem laten
inschrijven. We hopen dat er zo meteen een plaatsje voor ons is om uit
Eerste wijze te rusten. In één van de herbergen. Want inderdaad: Maria krijgt al snel
Ik zie een hele mooie ster een baby.’
Hij is groot en heel erg ver
Kom jij eens kijken, wijze vriend Gedicht
Wat je van die ster daar vindt. De keizer op zijn gouden troon
De keizer wil graag weten
Tweede wijze Hoeveel mensen er wonen in zijn stad
Zeg, mannen, moet je nu eens horen En hoe ze allemaal heten.
Ergens is een kind geboren
Een kleine koning voor iedereen En daarom moet nu iedereen
Kom op, daar moeten we dadelijk heen. Op reis gaan naar dorp of stad
Waar vroeger hun familie
Derde wijze Nog land of huizen had.
Zadel vlug nu de kamelen
En zoek veel cadeautjes op De keizer wil nu iedereen
Goud en wierook, om van uit te delen, In dikke boeken schrijven
Nog wat mirre en dan, ja, dan stappen we op. En Jozef en Maria gaan naar Bethlehem

Daar moeten ze nu blijven.
Lezen uit de Bijbel: Mattheus 2:9b-11



Lezen uit de Bijbel: Lukas 2:4-7

Zingen ‘Stille nacht’

Stille nacht, heilige nacht

Davids Zoon, lang verwacht

Die miljoenen eens zaligen zal

Wordt geboren in Bethlehems stal

Hij der schepselen Heer, Hij der schepselen Heer.

Verteller

Kijk eens wat een sterren! Geweldig!

Wat een mooie, heldere nacht is het. Daar in de verte zie je Bethlehem
liggen. En hier, in het veld, hoor ik de schapen blaten. Een hele kudde.
Maar, waar zijn de herders? Hen zie ik niet... Even goed kijken.

Wacht, daar lopen wel mensen op de weg. Het zijn de herders!

‘Zeg, moeten jullie niet op de schapen letten? Waar gaan jullie naar toe?’

Herders

‘Wij gaan naar Bethlehem.

Vannacht is Gods Zoon daar geboren. Een engel heeft het ons verteld.
Hij ligt in een kribbe en is in doeken gewikkeld.

Wij willen dit met onze eigen ogen zien. Daarom zijn we nu op weg om
dit Koningskind te zoeken en Hem te aanbidden.

Ga je mee?

Zingen ‘Een Koning is geboren’
Een Koning is geboren,

Een Koning, een Koning,

Een Koning is geboren,

Heb je 't al gehoord?

Hij kwam op aarde wonen

Als baby'tje zo klein;

Voor alle mensen, ook voor jou
Wil Hij de Koning zijn.

Waar is Hij dan geboren,

Die Koning, die Koning.

Waar is Hij dan geboren?

Ik denk in een paleis.

0O, nee, de Koning die ik ken,

De machtigste van al,

Die kwam niet in een mooi paleis,
Maar in een arme stal.

Waar moet Hij dan in slapen,
Die Koning, die Koning,
Waar moet Hij dan in slapen?
Een gouden hemelbed?

O nee, die Koning die ik ken,
Die heeft geen bed van goud;
Geen pracht en praal,

Maar o0 zo kaal:

Een kribbetje van hout.

Wat draagt Hij dan voor kleren,
Die Koning, die Koning,

Wat draagt Hij dan voor kleren?
Een jas van hermelijn?

O nee, de Koning die ik ken
Die heeft er zelfs niet een;

En ook geen hemdje van satijn,
Maar doekjes om zich heen.

Lezen uit de Bijbel: Lukas 2:8-17




