
 

 

5. Hoe leef ik?│c. schepping/wereld om je heen 
 

Leve de schepping! 
 
Bijbelgedeelte: Genesis 1:1-2:3  
 
 

Bijlagen 
 

Bijlage bij ‘De scheppingsdagen’ (4.1) 
Zie volgende pagina 



 

 

God geniet van de schepping. 
Het is heel mooi geworden! 


 



 

 

 
Bijlage bij Zingen en Bidden: 3 liederen over de schlepping (5.3) 



 

 

De dieren en hun vormen  
(Als je wel eens lacht)  
 
1. 
Kijk naar de strepen van een zebra, 
Naar een platvis in het zand, 
De neus en ook de tanden  
Van een dikke olifant; 
De wangen van een kikker, 
De billen van een aap; 
Hoe kaal en glad een worm is 
Vergeleken bij een schaap. 
 
Refrein: 
De dieren en hun vormen  
Heeft de Schepper zelf bedacht. 
Zou Hij niet genieten dan,  
Als je wel eens lacht? 
Hij verzon de kleuren 
En de grootte van elk dier 
En als dat je vrolijk maakt,  
Heeft ook Hij plezier. 

God kleurde de wereld toen alles begon 
(God is een schilder) 
 
1.   
God is een schilder  
met duizend penselen 
Hij kleurde de wereld 
toen alles begon 
en iedere tint 
wil Hij met ons delen 
het groen van de bomen 
het goud van de zon 
 
Refrein:   
God maakte kleuren 
allemaal kleuren 
rood, geel en blauw, roze 
zilver en groen 
God maakte kleuren 
allemaal kleuren 
en met die kleuren 
kan Hij alles doen 
 
2. 
Zie je de sneeuw 
zo wit en zo stralend 
en al die vogels  
zie je ze wel 
kijk naar hun veertjes 
allemaal anders 
fijn gepenseeld 
als een klein aquarel 
Refrein 

3. 
Kijk naar jezelf 
kijk naar je ogen 
zie je ze glanzen 
vol sprankeltjes licht 
kijk naar je haren 
elk haar is weer anders 
net als de kleuren 
in je gezicht 
 
Refrein:   
God is een schilder 
met duizend penselen 
rood geel en groen, roze 
zilver en blauw 
God maakte kleuren 
duizenden kleuren 
en al die kleuren 
gaf Hij aan jou 
 
 
 

Tekst & muziek: Elly Zuiderveld-Nieman 
Muziek en bladmuziek op de cd Kijk es, 

zie www.ok4kids.nl 

 
 
 
2.  
Kijk naar de stoere body-building  
Van een sterke baviaan; 
Een waggelende eend, 
Het slanke halsje van een zwaan; 
De snavel van een mus, 
Een grote kaketoe; 
De tepels van een zwijn, 
De lange uiers van een koe. 
 
Refrein 
 
 

 
Tekst/muziek: Wim Bevelander 

Muziek en bladmuziek op de cd Spoorzoeken, zie 
www.ok4kids.nl 


