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Vooraf denken aan: 

 Ruim op tijd reserveren van een kamphuis of iets dergelijks. Als de groep klein is 
kan ook gedacht worden aan het huren van één of twee vakantiebungalows op 
een vakantiepark. Dit is vaak voordeliger (en aantrekkelijker) dan een kamphuis. 
Van belang is dan wel dat er een huiskamer is die voldoende groot is voor de hele 
groep en met voldoende stoelen om te zitten. 

 Betaling door deelnemers 

 Boodschappen: eten, drinken, enz. enz. Als de financiën het toelaten zou u op 
zaterdag chinees kunnen bestellen/laten halen. Probeer voor de zondag een 
aantrekkelijk ‘diner’ samen te stellen dat u thuis al voor een groot deel kunt (laten) 
voorbereiden.   

 Op tijd verspreiden van de ‘weekendgids’ onder de deelnemers 

 Eventueel uitnodigen van jeugdouderling (plus echtgenote) 

 Inlichten van gemeente waar de dienst(en) worden meegemaakt (zoek naar de 
mogelijkheid om een belijdenisdienst mee te kunnen maken!) 

 Voorbede in eigen gemeente voorafgaande aan het weekend 

 Voldoende muziekbundels (bijvoorbeeld Op Toonhoogte) 

 Eventuele dieetwensen deelnemers 

 Routebeschrijving naar het kamphuis 

 Algemene informatie 
o kosten deelnemers 
o adres 
o belangrijke telefoonnummers 
o wat je moet meenemen 

 beddengoed 
 handdoeken 
 spelletjes voor ’s avonds 
 muziekinstrumenten 
 pen, papier en natuurlijk je Bijbel 
 voorwerp of tekst, o.i.d. dat veel voor jouw geloof heeft betekend 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HET PROGRAMMA (de tijden zijn richttijden) 
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VRIJDAGAVOND 

19.00u  Vertrek vanaf ………. 
20.30u Aankomst in kamphuis met koffie, thee en nog wat nadat tassen en koffers in de 

slaapzalen/bungalows  zijn gebracht. 
20.30-20.45u Opening van het weekend (bijvoorbeeld: OTH 301/Mt. 16:13-17/OTH 54/gebed) 
20.45-21.45u Extra  kennismaking met elkaar door te vertellen over iets      

(lied/voorwerp/symbool/gebeurtenis) of iemand dat/die heel veel voor jouw geloof 
betekend heeft. Als dat ‘iets’ mee te nemen is dan graag! 

21.45-22.30u Gezellig samenzijn en tijd voor een hapje en drankje 
22.30-22.45u Mededelingen en rondvraag, daarna dagsluiting door:……………………. 
Vanaf 01.00u VOLLEDIGE STILTE BINNEN, buiten moet het al stil zijn vanaf 23.00u ! 
 
ZATERDAG  

08.00u  OPSTAAN en persoonlijke stille tijd 
09.00-09.30u Ontbijten in eetzaal; gebed en bijbellezen door:…………………. 
10.00-10.30u Bijbelstudie: ‘Wat is echt geloven eigenlijk?’ 
10.30-11.00u Koffie en thee-met. 
11.00-11.45u Groepsgesprekken (na indeling van de groep) in ………………. 
11.45-12.15u Gezamenlijk in grote zaal 
12.30-13.30u Broodmaaltijd in eetzaal; gebed en bijbellezen door: ………………….. 
13.30-18.00u Vrije tijd programma 
18.00-19.00u Warm eten in eetzaal; gebed en bijbellezen door:……………………… 
19.30-20.00u Bijbelstudie: ‘Jouw toewijding aan God en Zijn dienst’ 
20.00-20.15u Koffie en thee-met… 
20.15-21.00u Groepsgesprekken in ……………………. 
21.00-21.30u Gezamenlijk in grote zaal 
21.30-22.30u Gezellig samenzijn en tijd voor een hapje en drankje 
22.30-22.45u Mededelingen en rondvraag, daarna dagsluiting door:…………………….. 
Vanaf 01.00u VOLLEDIGE STILTE BINNEN, buiten moet het al stil zijn vanaf 23.00u ! 
 
ZONDAG 

07.30u  OPSTAAN en persoonlijke stille tijd 
08.00-08.30u Ontbijten; gebed en bijbellezen door:…………………… 
08.50u  Richting kerk in ……….. voor de morgendienst die om …… uur begint 
11.15u  Terug van de kerk, koffie & thee met ……. 
12.00-13.00u Preekbespreking aan de hand van een aantal vragen 
14.15-15.00u Warm eten; gebed en bijbellezen door:………………….. 
15.00-15.30u Kleine wandeling voor wie dat wil 
15.30-16.00u Koffie/thee met … 
16.00u enz.  Meemaken van de tweede dienst (zo mogelijk), afsluiting van het weekend en  
  huiswaarts. 
.  
 
 
 
DE CORVEELIJST 
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ALS JE ERGENS BENT INGEDEELD, KOM DAN EEN HALF UUR VAN TEVOREN NAAR DE 
KEUKEN, ZODAT ER TIJD GENOEG IS OM ALLES KLAAR TE ZETTEN.  
 
ONDER CORVEE WORDT OOK VERSTAAN: AFWASSEN, AFDROGEN, OPRUIMEN. 
 
VRIJDAG: 
 Koffie/thee: Jullie ‘weekendouders’:……………… 
 Hapjes en drankjes: …………….. 
 
ZATERDAG: 
 Ontbijt: …………………… 
 Koffie/thee: …………………… 
 Broodmaaltijd: …………………… 
 Avondeten: …………………… 
 Koffie/thee, hapjes, drankjes: ……………………… 
 
ZONDAG: 
 Ontbijt: …………………… 
 Koffie/thee (na de kerk): …………………… 
 Warm eten: ……………………… 
 Koffie/thee (na wandeling): ……………………… 
  
 
 
NB: 1. Wie er te weinig op staat is reserve! 
 2. Ruilen mag. 

3. Jullie ‘weekendouders’ zijn meestal wel stand-by. 
 
 

INDELING VAN DE AUTO’S voor de reis naar het kamphuis 
 

Auto 1:……………………….. 
Auto 2:……………………….. 
Auto 3:………………………... 

 
 
 
INDELING VAN DE BUNGALOWS (als u daarvoor gekozen hebt.) 
 
Naar bungalow …. gaan …………………; sleutelbewaarder: …………….. 
Naar bungalow …. gaan …………………; sleutelbewaarder: ……………… 
Naar bungalow …. gaan …………………; sleutelbewaarder: ……………… 

 

 

VRAGEN VOOR DE PREEKBESPREKING OP ZONDAGMIDDAG 
 
 
1. Wat vond je van de tekstkeuze in deze dienst? 
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2. Probeer de boodschap van deze dienst in één zin samen te vatten. 
 
3. Vond je de opbouw van de preek helder? (Duidelijke lijn, goede samenhang, goede uitleg, 
voorbeelden, toepassing op dagelijks leven, enz.) 
 
4. Wat sprak je aan in de preek en waar haakte je (even) af en waarom? 
 
5. Wat vond je van de liederenkeuze? 
 
6. Hoe heb je de gebeden in de dienst ervaren? Wat sprak je aan en wat niet? 
 
7. Vormden alle onderdelen van de dienst naar jouw mening een samenhangend geheel? 
(liederenkeuze, schriftlezing, gebeden, enz.) 
 
8. Kwam de gemeente gastvrij op jullie over? Waarom wel/niet? 
 
 

RUIMTE VOOR AANTEKENINGEN 
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LEESWERK voor thuis in verband met de eerste bijbelstudie over echt geloven 
 
WAT IS ECHT? 
Een 'bijbelstudie' bij vraag en antwoord 21 van de Heidelbergse Catechismus. 
 
Twee mannen hadden samen op school gezeten. Ze waren dikke 
vrienden. Daarna hebben ze elkaar uit het oog verloren. De één was 
dominee geworden. Hij had geen bijzondere gaven, zeiden de mensen, 
maar was wel een trouwe man. De ander was naar de toneelschool 
gegaan en 'voordrachtskunstenaar' geworden. Zo heette dat toen. Hij 
kwam uit een kerkelijk gezin, maar het geloof van vroeger was nogal 
weggezakt.  
Bewonderaars hadden hem een afscheidsdiner aangeboden. Zelf 
mocht hij ook een aantal vrienden uitnodigen. Onder anderen zijn oude 
schoolvriend. 
Tegen het einde van het diner vroeg één van de gasten aan de 
kunstenaar: 'Toe zeg, draag nog één keer iets voor, al is het maar een 
kort stukje ...' 'Goed', zei hij, 'dat wil ik wel doen, maar dan moet mijn 
vriend de dominee dat ook doen. Laten we allebei Psalm 23 
voordragen. De Psalm van de herder. Die ken ik nog goed. Een 
prachtige tekst.' 
En hij declameerde op een indrukwekkende manier: 'De HERE is mijn herder, mij zal niets ontbreken.' Het 
was geweldig. Na een ogenblik stilte een daverend applaus. 
Toen was de dominee aan de beurt. Maar daarover straks.  
 
Kennen 
Is jouw geloof echt of namaak? Zo'n vraag krijg je niet elke dag. Maar het is goed om er eens over na te 
denken. Want veel geloof lijkt sprekend op kikkers. Ik weet niet of het verhaal waar is, gruwelijk is het 
zeker. Een kikker tussen de spruitjes blijft rustig zitten tot hij meegekookt is. Want kikkers zijn koudbloedig. 
Dat betekent constant aanpassing van hun temperatuur aan de omgeving. Ze kunnen dat meesterlijk. Tot 
de dood erop volgt. 
Zo geloven ook veel jongeren (en ouderen). Eindeloos aanpassen aan de omgeving, tot de dood erop 
volgt. Dat is duidelijk namaak. Echt geloven is geen kikkergedrag, maar heel je leven op God richten. In 
twee woorden: echt geloven is 'God kennen'. Maar dan niet zoals de tafel van tien. Dit 'kennen' heeft niet 
met school of studie, maar alles met liefde te maken. 
En echte liefde is altijd helemaal. Ik hou niet alleen van tien voor acht tot kwart over elf van mijn vrouw. 
Maar alle uren van de dag en met alle dingen die ik heb. Want wij 'kennen' elkaar. Zo is het nu ook bij 
geloven in God: Hem kennen als een totaal-gebeuren. Je niet aanpassen aan de anderen, maar helemaal 
op de Here gericht zijn. 
Een soort revolutie dus binnen alle kikkergedoe. Dat bedoelt ook antwoord 21. Om die rijkdom wat uit te 
leggen, gebruikt de catechismus er drie woorden voor: kennis, toestemmen (voor waarachtig houden) en 
vertrouwen. 
 
Verstand 
Je mag dus beslist ook je hersens gebruiken. De Heilige Geest zet bij geloven jouw verstand niet op nul, 
maar wil het verlichten. Dat is iets heel moois. Want je kunt honderd keer dezelfde bijbeltekst lezen en 
honderd keer alleen maar letters zien. En dan ineens is het raak. Dan gaan je ogen open. 
Door het Woord verlicht de Heilige Geest jouw verstand voor het Woord. Vraag me niet hoe dat gaat. 
Geniet er liever van dat geloven ook betekent: inzicht krijgen in het Woord van God.  

Heidelbergse Catechismus v/a 21 
 
Een echt geloof is niet alleen een 
stellig weten of kennen waardoor ik 
alles voor waarachtig houd wat God 
ons in Zijn Woord geopenbaard 
heeft, maar ook een vast 
vertrouwen, dat de Heilige Geest 
door het Evangelie in mijn hart 
werkt, dat niet alleen aan anderen 
maar ook aan mij vergeving der 
zonden, eeuwige gerechtigheid en 
heil door God geschonken is, louter 
uit genade, alleen op grond van 
Christus' verdienste. 
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Het vraagt overigens wel inspanning. Jezus zegt niet: Lees zo snel mogelijk de Bijbel. Hij zegt wel: 
Onderzoek de Heilige Schrift. Het verschil zul je begrijpen. En toch lijken veel christenen vaak op soldaten 
in vredestijd. Ze hangen wat rond, eten een hamburger en raken uit conditie. Typisch kikkergedrag: doen 
wat iedereen doet. Alsof jullie grootste gevaar dominees zijn, die te lang preken. Geloven is oorlog! Want 
de satan probeert je te misleiden. 
Maar je bent niet ongewapend. En de Heilige Geest wil jou inzicht geven. Heldere kennis. 
 
Toestemmen 
Maar dat weten met je verstand loopt mank als er niet iets bij komt. Daarom is echt geloven ook: voor waar 
houden wat God zegt. Er in toestemmen. Het met God eens worden. Zo, dat je in alle dingen van je leven 
met Hem rekening gaat houden. Weer precies het omgekeerde van 
kikkergedrag. Kikkergeloof kijkt altijd naar de meerderheid. Christelijk geloof 
kijkt altijd naar wat God zegt. Dat is heel radicaal.  
Veel jongeren geloven de Bijbel. Misschien wel van kaft tot kaft. Maar ze 
stemmen niet toe dat die Bijbel hun leven verandert. Zodoende blijven ze 
eender. God wil jou niet eender hebben, maar anders! Daarom is geloven ook: 
de Here helemaal gelijk geven. Zelfs als dat tegen je gevoelens, verlangens en verliefdheden ingaat. 
 
Vertrouwen 
Maar dat hou je nooit vol zonder alle vertrouwen in God te hebben. Dat is dan ook het derde als je nadenkt 
over echt geloven. 
Nu zouden alle geboden en beloften opgenoemd kunnen worden. Stuk voor stuk goud wat er blinkt. Voor 
100% betrouwbaar. Maar de opstellers van de catechismus hebben ervoor gekozen om bij het mooiste 
terecht te komen: dat al je zonden vergeven zijn en vergeven blijven. En dat jij daarom in Gods ogen weer 
helemaal gaaf bent. Omdat Christus al jouw ongerechtigheid wilde verzoenen. 
Dat vaste vertrouwen heb je niet van jezelf, maar word je gegeven door de verkondiging van het 
Evangelie. Daarvoor ga je naar de kerk. En daarvoor lees je dit gedeelte. Bijvoorbeeld een zin als 
hieronder. Wanneer je toevallig op je eigen kamer zit, lees het dan maar drie keer hardop: Niets kan mij 
scheiden van de liefde van God, die is in Christus Jezus, mijn Here! (Rom. 8:38-39). 
 
Tenslotte 
Wat tot nu toe gezegd is, kun je ook samenvatten. Dan komen we nog een keer bij die kunstenaar. Hij 
kende Psalm 23 uit zijn hoofd. Maar hij peinsde er niet meer over om die Psalm zijn leven te laten 
veranderen. Want hij had alle vertrouwen in God en Zijn Woord allang opgegeven. Maar hij kon de Psalm 
nog prachtig opzeggen. Dat wel. Daverend applaus. 
Toen kwam de dominee aan de beurt. Hij las de Psalm voor, zoals hij dat deed bij zieken en stervenden. 
Toen hij de Psalm uitgelezen had, werd het weer stil. Maar het was een andere stilte dan na de eerste 
voordracht. Er werd niet geapplaudiseerd. Eigenlijk was het hele gezelschap er wat verlegen mee. Toen 
stond de kunstenaar op. Hij ging naar zijn oude schoolvriend toe, gaf hem de hand en zei tegen de gasten: 
'Weten jullie wat het verschil is? Ik ken de Psalm, maar hij kent de Herder.' 
 
 
 
 
 

GESPREKSVRAGEN bij de eerste bijbelstudie 
 
1) De christelijke gemeente biedt de ruimte om tot geloof te komen. Hoe gaat dat eigenlijk: tot geloof 
komen? Wanneer kun je zeggen: nu ben ik een gelovige? Is dat hetzelfde als: nu ben ik 
wederomgeboren? Wat is dat trouwens: wedergeboorte? 
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2) Wanneer heb je voldoende geloof om belijdenis te kunnen doen? 
 
3) Kennen en kennen is twee, geloven en geloven ook. Bespreek daarom met elkaar de volgende 
vragen: 

 Is het wel goed om je af te vragen of je geloof echt is? Roept dat juist geen twijfel op? 

 Is twijfel een bewijs dat jouw geloof namaak is? 

 Is twijfel altijd/nooit/soms zonde? 

 Hoe zou je iemand kunnen helpen die niet durft geloven dat hij een gelovige is? 
 
4) Geloof moet telkens gevoed worden. Dat gebeurt met name in de erediensten. Maar 90% (gokje...) 
vindt één keer per zondag (of minder) ruim voldoende. Klopt dat eigenlijk wel? Waarom zijn er eigenlijk 
twee diensten op een zondag?  
 
5) Wat is volgens jou het extra van de voeding bij het Heilig Avondmaal, vergeleken met een andere 
dienst? 
 
6) Ook in hun manier van geloven mogen jong en oud verschillend zijn. Beide horen helemaal bij de 
gemeente. Dat is een zegen, maar kan ook een spanning zijn. Bespreek met elkaar de volgende 
stellingen en vragen: 

 Stelling 1: Omdat jong en oud ook in hun geloven veel van elkaar kunnen leren, moeten er in een 
gemeente meer ontmoetingsplaatsen zijn dan alleen de zondagse erediensten. 

 Stelling 2: jeugdkerken zijn prima, want daar kunnen jongeren hun geloof echt beleven. 

 Stelling 3: jeugdkerken zijn niet zo goed, want ze maken de eenheid van de gemeente stuk. 

 Wat zouden ouderen volgens jou van jonge gelovigen kunnen leren? 

 Wat zou jij van oudere gelovigen willen leren? 
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LEESWERK voor thuis in verband met de tweede bijbelstudie over toewijding 
 
DUBBEL IS DWARS 
Een bijbelstudie over 1 Koningen 18:16-24 
 
Een groot hart met een pijl er doorheen. Dat heb je natuurlijk al 'tig keren gezien. Maar deze is anders. 
Onderaan staat de naam van een jongen, aan de bovenkant wordt de pijl dubbel: meisje 1 en meisje 2. 
Met wie gaat Jan nu? Dat zou ik ook niet weten. Jan wil niet kiezen. Daarom is het nooit wat geworden. 
Niet met meisje 1 en niet met meisje 2. Eigen schuld, zeg je? Maar is het tussen jou en de Here Jezus al 
wat geworden? Is dát al duidelijk? Of is dat ook nog dubbel? 
Elia staat te preken in de open lucht. Dat kan ook gemakkelijk, want het is bloedheet. Regen is er al geen 
drieënhalf jaar gevallen. In één woord verschrikkelijk. 'Het is de schuld van Elia', zeiden sommigen. Koning 
Achab is er zo eentje. Maar wij weten wel beter. 
Die droogte, die honger, die armoe, dat oordeel over het volk heeft nog met Gods genade te maken. Het 
wil wakker schudden. Maar de slaap is te diep. Daarom is nu het hele volk uitgenodigd voor een openlucht-
samenkomst. Inclusief koning Achab en zijn Baäl-profeten. 
 
Op scherp 
Vers 21 is een korte samenvatting van de preek: Toen naderde Elia tot het volk. Je ziet hem gaan. En in 
Elia nadert de God van Elia. Dan komen de dingen op scherp te staan. 
Maar dat ziet niet iedereen. Tegenwoordig evenmin. Een kerkdienst is geen talk-show. 's Zondags komt 
God dichterbij. Het evangelie is nooit vrijblijvend. Is het al iets geworden tussen Jezus en jou? Of is wat jou 
betreft de pijl nog steeds dubbel? Bij Israël wel! 
Dan gaat Elia preken. Misschien heeft hij in de lucht ook wel een groot hart getekend. Hij zegt daar op de 
Karmel: Hoe lang gaan jullie nog aan twee kanten mank? Hoe lang hinken jullie nog op twee gedachten? 
 
Levenslang gedoopt 
Het is heel gedurfd van Elia om het zó te zeggen: aan twee zijden mank gaan, ofwel: dubbel manklopen. 
Maar het klopt wel! Natuurlijk niet voor iedereen. Voor heidenen klopt het niet. Maar Elia staat te preken tot 
mensen met wie God een verbond gesloten heeft. Gedoopte kerkmensen, zouden wij zeggen. En dán 
klopt het! Want dan kun je in je leven koning disco toegelaten hebben, of 
koning drank, of koning seks, of weet ik wat voor moderne Baäl, maar ergens 
denk je: 'Zal die God van vroeger, die God van mijn opa, zal die er toch óók 
nog zijn?' 
'Ben je gedoopt?', vroeg de dominee aan een jongen in het streekziekenhuis. 
'Dat weet ik niet', was het antwoord. 'En je vader, weet je of je vader gedoopt 
is?' 'Mijn vader leeft niet meer, maar ik geloof wel dat hij zijn leven lang 
gedoopt geweest is.' 
Begrijp je? Het verbond met de Here God raak je nooit kwijt. Wie ooit bij Hem hoorde en bij Zijn dienst 
hoorde, die zal daar nooit meer van loskomen. Die zal altijd een 'dubbel-mankloper' blijven. 
 
Als een magneet 
Jouw doop is net een magneet. Want Gods verbond met jou blijft trekken. Zo'n magneet kan natuurlijk ver 
weg zitten. Sommige jongeren verzinnen van alles en nog wat om maar bij die magneet vandaan te blijven. 
Dan gaat er weinig van uit.  
Als je een magneet dichtbij een stuk papier met zand en ijzervijlsel houdt, dan gebeurt er met dat zand 
niets. Maar alle ijzervijlsel krijgt de richting van de magneet, tot de kleinste stukjes toe. 
Die magneet is jouw doop, en de God van jouw doop. Moet alles dan naar Hem gaan wijzen in ons leven? 
Alsof dat zo verschrikkelijk is! Wat hebben we eigenlijk voor beeld van het volgen van Jezus? Als jij echt 
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van iemand houdt, wat zeg je dan? Dan zegt Marietje tegen Marijn: 'Ik wil met alles wat ik heb, van jou 
zijn!' Wordt Marietje zodoende ongelukkig? Welnee. Ze lijkt zodoende op Paulus. Die zei ook: 'Here, met 
alles, alles wil ik voortaan van U zijn!' Alles wat niet op Jezus lijkt, zette Paulus bij het groot vuil. En toen 
wás hij me toch gelukkig!  
 
Geen andere weg 
En bovendien: Er is voor het volk eenvoudig geen andere weg meer om werkelijk gelukkig te zijn. Zolang 
ze niet helemaal overstag gaan, blijven ze ongelukkig lopen. Ga maar na: Bij de levende God kunnen ze 
het niet meer helemaal vinden omdat ze de Baäl hebben toegelaten. Maar ook bij de Baäl kunnen ze het 
niet echt vinden omdat ze, zouden wij zeggen, een gedoopt voorhoofd hebben. Een dubbelmank-situatie 
dus. 
Hoelang zulllen jullie nog aan beide zijden mank gaan? Al zijn hartstocht voor de Here legt Elia in dát 
woord. En dat is begrijpelijk. Want er zíjn wat mensen die zwalken van de zondag naar de maandag. Je 
zou 's avonds niet zeggen dat ze 's morgens nog in de kerk waren! Een pijl met twee punten, meisje 1 en 
meisje 2, God en de wereld. 
Hoe lang nog zullen we in de kerk vroom doen en op ons werk de beest uithangen? Hoe lang nog zullen 
we op catechisatie over Jezus zingen en op school ons voor Hem schamen? Hoe lang nog zullen we op 
zaterdagavond de disco dienen en 's zondags de Koning zoeken? Hoe lang nog moet het duren voor wij 
inzien dat zulk dubbel gedoe dwars tegen Gods gebod ingaat? 
En dan -je houdt werkelijk je hart vast- dan zegt Elia: Als je de wereld zo aantrekkelijk vindt, zoek het dan 
dáár! Geef je dan helemáál over aan de zonde! Dien dan de Baäl compleet! Dan loop je in ieder geval niet 
meer mank. Maar als de HERE God is, als Hij voor jou de enige weg is, zeg dan: Abba, Vader, U alleen, U 
behoor ik toe! 
 
Hoogspanning! 
Dat is wat je noemt: hoogspanning! Als ze vinden dat de Baäl het helemaal is, mogen ze van Elia de Baäl 
helemaal nalopen. Ga dan maar achter de afgoden aan en geniet ervan! Dan 
hebben jullie tenminste nog íets ...  
Je houdt je hart vast bij zo'n preek. Velen zijn het helemaal niet met Elia eens. Je 
moet de mensen niet afschrikken, zeggen ze. En vooral jongeren niet. Niet zo 
absoluut. Niet zo streng. Niet zo scherp. Want straks komen ze helemaal niet meer. 
En dan is het: einde verhaal! 
Tóch zet Elia door. Omwille van de eer van God; in Zíjn Naam waagt hij het. Hij weet 
dat half volgen géén volgen is. Dan blijf je een geestelijke dubbel-mankloper. Dáárom zegt hij het zo. 
Natuurlijk bedoelt Elia niet dat jullie nu allemaal de kerk maar moeten uitlopen. Natuurlijk bedoelt hij niet 
dat je dus de wereld-zonder-God maar alles moet vinden. Daar zou de profeet een hartverlamming van 
krijgen. Hij bedoelt dat jullie allemaal naar de Here zullen toelopen en alle halfheid wegdoen. 
 
Jouw antwoord 
Wat gebeurt er in de openlucht-samenkomst? Blijven ze daar dubbel en dwars tegen Gods geboden 
ingaan? Komt er een reactie? Vers 21 eindigt zo: 'Maar het volk antwoordde Elia niet één woord!' 
Helemaal niets. 'Als antwoord op de prediking zingen we ...' Die zin ken je wel. Maar iedereen zwijgt. Geen 
woord. Elia zal wel even geslikt hebben. Hij kijkt nog eens naar de mensen, en nog eens. Maar ze 
verroeren zich niet. 
Praat maar dominee! Wij houden ons graag op de vlakte. We zeggen geen 'ja' en geen 'nee'. Je bent 17, 
18, 20, 23 of misschien wel 30. Al jarenlang gedoopt in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen 
Geestes. Maar nog nooit antwoord gegeven. Geen geloofsbelijdenis. Geen duidelijke keuze. 
Bij de berg Karmel gaat het naar een climax. Het wordt een soort wedstrijd tussen de HERE en Baäl. Dat 
kun je zelf nalezen. Beschouw deze bijbelstudie ook maar als een soort Karmelberg. De wedstrijd is sinds 
de Here Jezus definitief door God gewonnen. Maar misschien is het in jouw leven toch nog onbeslist. 
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Een jongen vraagt het wel eens aan zijn meisje: 'Wil je nog met me?' Een vrouw vraagt het wel eens aan 
haar man: 'Hou je eigenlijk nog van me? Laat dat dan eens merken!' De HERE vraagt het aan Israël. Maar 
het volk antwoordt niets. De Here vraagt het ook aan jou. Nog één keer dat levensgrote hart. Met die 
dubbele pijl: meisje 1 en meisje 2. Dat werd niets. 
Is het tussen de Here God en jou al iets geworden? 
Dat bekende lied zingt het zo: 
 Abba, Vader, laat mij zijn 
 slechts van U alleen. 
 Dat mijn wil voor eeuwig zij 
 'd Uwe en anders geen. 
 Laat mijn hart nooit koud zijn Heer. 
 Laat mij nimmer gaan. 
 Abba, Vader, laat mij zijn 
 slechts van U alleen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GESPREKSVRAGEN bij de tweede bijbelstudie 

 
1) Lees onderstaande stelling en vul in:   
 
0    mee  eens, want…………………………… 
0    niet mee eens, want……………………….. 

 
Geloof zonder toewijding is als een huwelijk zonder liefde 
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2) Vul onderstaande test heel eerlijk in. Het gaat om de vraag of de genoemde levensgebieden 
toegewijd zijn aan God. Als antwoord kun je kiezen uit: ja / nee / een beetje / weet niet. Ga na invulling 
met elkaar in gesprek over de test aan de hand van de vragen die erbij staan. 

 
Levensgebied  ja  nee  een beetje  weet niet 
 

1. Je hart   O  O  O   O 
2. Je geld   O  O  O   O 
3. Je (vrije) tijd  O  O  O   O 
4. Je internetgedrag  O  O  O   O 
5. Je kijkgedrag  O  O  O   O 
6. Je seksualiteit  O  O  O   O 
7. Je werk   O  O  O   O 
8. Je verliefd zijn  O  O  O   O 
9. Je feesten   O  O  O   O 
10. Je omgang met 

collega’s   O  O  O   O 
11. Je omgang met  

 vrienden   O  O  O   O 
12. Je muziekkeuze  O  O  O   O 
13. Je zondag   O  O  O   O 

 
Een paar vragen: 

 Waar liggen voor jou de grootste moeiten als het gaat om toewijding? 
 Hoe zouden we elkaar kunnen helpen? 
 Waaruit zou bij de genoemde levensgebieden de toewijding aan God concreet kunnen blijken? 
 Wat is volgens jou het mooie van oprechte toewijding aan God bij de verschillende 

levensgebieden? 
 Wat is het belang van toewijding aan God van deze levensgebieden voor jezelf en voor anderen? 
 
3) In  Mattheus 16:24,25 wordt het volgen van Jezus verbonden met kruisdragen. Ga daarover als 
groep eens in gesprek, bijvoorbeeld aan de hand van onderstaande vragen en opdrachten: 

 Herken je dit in je eigen leven? Geef voorbeelden! 

 Reageer eens op de uitspraak: Wie nooit iets merkt van kruisdragen moet eens goed kijken of hij 
wel achter Jezus aanloopt. 

 Lees en bespreek met elkaar in dit verband Mattheus 10:32-39. 
 
4) In ons land zullen jongeren steeds vaker eenlingchristenen zijn in hun omgeving (school, studie, 
buurt, werk). Doe een rondje in jullie kring met de volgende drie vragen: 

 Waar en op welke manier heb jij je in de afgelopen maand als christen een uitzondering gevoeld? 

 Wat deed dat met jou? 

 Hoe reageerde je toen? 
 
5) Zoek met elkaar naar creatieve ideeën om ook in moeilijke situaties te getuigen van het evangelie in 
je eigen buurt, op school en op je werk 

 voor iemand die heel vrijmoedig is 

 voor iemand die niet zo vrijmoedig en misschien wel verlegen is 

 voor iemand die daar tussen in zit 
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RUIMTE VOOR AANTEKENINGEN 

 
 
 


