
 

 

1. Wat geloof ik?│d. Toekomst en eeuwig leven 
 

Alles wordt nieuw! 
 
bijbelgedeelte: Openbaring 21: 1- 22: 5  
 
 

Bijlagen 
 

Bijlage bij ‘Niet vergeten’ (4.1) 
Zie volgende pagina 

 

 
 
 



 

 



 

 

De tekeningen zijn gemaakt door  
Joke Broekman 



 

 

 
Bijlage bij ‘Welkom in de stad’ (4.2) 

WELKOM! 

Welkom in de stad 
 Deze bijlage vergroten tot 

A3 formaat en afdrukken op 
wit of geel karton. 

 De deuren inknippen en 
openzetten. 

 Achter de deuren goud kar-
ton plakken. 

 De poort versieren met 
mooi papier en plak-
edelstenen. 



 

 

Kun je  
nog dingen 

leren? 

Wat gaan 
we  

eten? 

Zullen we  
nog  

slapen? 

Wat voor 
kleren  

hebben  
we aan? 

Wat gaan 
we  

doen? 

Zijn er  
dieren  

en welke 
dieren? 

Worden er 
kinderen 
geboren? 

Bijlage bij ‘De nieuwe aarde voor mij’ (4.3) 
Deze bijlage vergroten tot A3 formaat.  

God  
woont bij ons.  

Zijn troon staat in  
het midden van de  

nieuwe aarde.  
Hij is ons  

Licht. 



 

 

Breng samen met de kinderen in beeld hoe de nieuwe aarde er uit zal zien. Natuurlijk kunnen we dat eigen-
lijk niet weten, maar God geeft ons veel beelden over de toekomst die Hij voor ogen heeft. In deze verwer-
king worden een aantal van die beelden samengevoegd tot een ‘totaalplaatje’. Hierdoor komt het geheel tot 
leven. Ook worden de kinderen persoonlijk aangesproken en meegenomen in het verhaal. 

 
Bijlage bij ‘De nieuwe aarde in beeld’ (4.4) 



 

 

 
Bijlage bij ‘De nieuwe aarde in beeld’ (4.4) 

 

Levensboom 
 Kopieer deze bijlage  
 Knip de bomen uit en teken of 

plak er vruchten in 
 Knip daarna de boom in en zet 

de twee delen in elkaar zodat de 
boom blijft staan 

 



 

 

plakrand 

Het nieuwe Jeruzalem 
 Kopieer deze bijlage 4 

keer op geel of goud-
kleurig karton 

 Knip alle deuren open en 
zet alle poorten open 

 Plak de 4 zijkanten aan 
elkaar tot 1 vierkante stad 

 
Bijlage bij ‘De nieuwe aarde in beeld’ (4.4) 



 

 

 
 
 
 
 
 

Print deze bijlage op karton. Zorg dat er voor ieder kind een poppetje is. 
 
 

 
Bijlage bij ‘De nieuwe aarde in beeld’ (4.4) 



 

 

VoedselVoedsel  
GenezingGenezing  
VREDEVREDE  

 

 

KOM! KOM! 

 
Bijlage bij ‘De nieuwe aarde in beeld’ (4.4) 



 

 

Lees telkens 1 tekst over de nieuwe aarde voor. Laat de kinderen uitbeelden wat je hebt 
gelezen. Vraag of ze begrijpen wat dat specifieke onderdeel betekent voor de nieuwe 
aarde. Ga dan door naar de volgende tekst. 
 
 In het midden van de nieuwe aarde staat het nieuwe Jeruzalem. (Openbaring 21:10) 
 In het midden van de stad staat op een plein de troon van God. (Openbaring 21:3) 
 Onder de troon begint een rivier. (Openbaring 22:1) 
 Deze sijpelt onder de drempels van de poorten door en wordt buiten de stad steeds breder. 

(Ezechiel 47:1) 
 In deze rivier wemelt het van de vissen. (Ezechiel 47:9) 
 Op het plein staat aan beide zijden van de rivier een levensboom. (Openbaring 22:2) 
 Ook buiten de stad staan langs de rivier levensbomen. (Ezechiel 47:7) 
 De levensbomen hebben elke maand vruchten. Ze geven vrede, genezeing en voedsel aan de 

mensen. (Ezechiel 47:12; Openbaring 22:2) 
 In het veld spelen de wilde dieren samen met het vee. (Jesaja 11:6-8) 
 Wapens worden omgesmeed tot tuingereedschap. (Micha 4:3) 
 De woestijn bloeit als een roos. (Jesaja 35:1) 
 Iedereen ziet in en boven de stad de vlag van het Lam. (Jesaja 11:10) 
 De stad roept naar de mensen: Kom! (Openbaring 22:17; de bruid is het nieuwe Jeruzalem) 
 Overal vandaan komen de mensen naar de stad toe. (Jesaja 11:10; Micha 4:2) 
 En jij? Wil je ook naar het nieuwe Jeruzalem gaan om te wonen bij God? (Laat de kinderen 

hun naam op een poppetje schrijven en hun poppetje op de weg naar de stad zetten). 

 
Bijlage bij ‘De nieuwe aarde in beeld’ (4.4) 



 

 

 
Bijlage bij ‘Alles wordt nieuw!’, themalied (5.1) 

Alles wordt nieuw! 
 
 
Nu gaan de bloemen nog dood, 
nu gaat de zon nog onder 
en geen mens kan zonder 
water en zonder brood. 
Refrein:   
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, 
De hemel en de aarde.  
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, 
De hemel en de aarde. 

 
Nu ben je soms nog alleen. 
Nu moet je soms nog huilen 
en als je weg wilt schuilen, 
kun je haast nergens heen. 
Refrein 
 
Nu heb je nooit genoeg. 
Nu blijf je steeds iets missen 
en in het ongewisse 
of je ooit krijgt wat je vroeg. 
Refrein 
 
Daar is geen zon en geen maan. 
Daar zal God ons verlichten. 
Daar zullen alle gezichten 
vol van Zijn heerlijkheid staan. 
Refrein 
 
Daar is geen dorst of verdriet. 
Daar zal God ons omgeven. 
Daar is gelukkig leven 
en het eindigt niet. 
Refrein 
 
Zing voor de eeuwige dag. 
Zing voor Zijn komst en zeg: Amen. 
Zing voor de Heer die ons samen 
daar al van eeuwigheid zag. 
Refrein 

 

 

Uit: Alles wordt nieuw 

Alles wordt nieuw! 
 
 
Nu gaan de bloemen nog dood, 
nu gaat de zon nog onder 
en geen mens kan zonder 
water en zonder brood. 
Refrein:   
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, 
De hemel en de aarde.  
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, 
De hemel en de aarde. 

 
Nu ben je soms nog alleen. 
Nu moet je soms nog huilen 
en als je weg wilt schuilen, 
kun je haast nergens heen. 
Refrein 
 
Nu heb je nooit genoeg. 
Nu blijf je steeds iets missen 
en in het ongewisse 
of je ooit krijgt wat je vroeg. 
Refrein 
 
Daar is geen zon en geen maan. 
Daar zal God ons verlichten. 
Daar zullen alle gezichten 
vol van Zijn heerlijkheid staan. 
Refrein 
 
Daar is geen dorst of verdriet. 
Daar zal God ons omgeven. 
Daar is gelukkig leven 
en het eindigt niet. 
Refrein 
 
Zing voor de eeuwige dag. 
Zing voor Zijn komst en zeg: Amen. 
Zing voor de Heer die ons samen 
daar al van eeuwigheid zag. 
Refrein 

 

 

Uit: Alles wordt nieuw 

 
Bijlage bij ‘Heer, maak het goed!’, gebedsverwerking (5.2) 

Zie volgende pagina 



 

 

God, ik heb verdriet over… 
 
 
God, ik verlang naar… 
 
 
 

Heer, maakt U het goed? 

God, ik heb verdriet over… 
 
 
God, ik verlang naar… 
 
 
 

Heer, maakt U het goed? 

God, ik heb verdriet over… 
 
 
God, ik verlang naar… 
 
 
 

Heer, maakt U het goed? 

God, ik heb verdriet over… 
 
 
God, ik verlang naar… 
 
 
 

Heer, maakt U het goed? 

God, ik heb verdriet over… 
 
 
God, ik verlang naar… 
 
 
 

Heer, maakt U het goed? 

God, ik heb verdriet over… 
 
 
God, ik verlang naar… 
 
 
 

Heer, maakt U het goed? 

God, ik heb verdriet over… 
 
 
God, ik verlang naar… 
 
 
 

Heer, maakt U het goed? 

God, ik heb verdriet over… 
 
 
God, ik verlang naar… 
 
 
 

Heer, maakt U het goed? 



 

 

 
Bijlage bij Zingen en Bidden 3: 2 liederen over de nieuwe aarde (5.3) 



 

 

 
Bijlage bij Zingen en Bidden 3: 2 liederen over de nieuwe aarde (5.3) 


