Hanna bidt om
een kindje

1 Samuel 1

Vooraf
Vorige keer is de serie over Mozes en de intocht in
het beloofde land afgerond.

Doel

De kinderen kennen het verhaal van Hanna die aan
God om een kind vraagt en Samuel uit Zijn hand
ontvangt. De kinderen weten dat Hanna de Heere
God ook dankt voor wat Hij haar geeft. De kinderen
leren dat God gebeden verhoort en altijd doet wat
Hij belooft.

Tijdpad

Benodigdheden

Introductie 2: pop Rik

De Bijbel open: Bijbel, boekenlegger, zakdoek

Zingen: HGJB-bundel Op Toonhoogte

Verwerking 1: bijlage op stevig wit papier,

kleurpotloden, scharen, lijm, lange satéprikkers

(of lollystokjes)

e Verwerking 2: afbeelding van blij en verdrietig
gezicht

Programmaonderdeel | Keuzemogelijkheden Tijd
(in minuten)

Binnenkomer Opstap begint! 2
Introductie 1. Verdrietig en blij 2
2. Poppenspel 2
De Bijbel open Opstap 1
Voorbeeldvertelling 4
Afstap 2
Actie 3
Bidden en zingen 5
Verwerking 1. Hanna wordt blij (creatief) 10
2. Blij of verdrietig (spel) 6




Prograwma

Binnenkomer

Stap, stap, stap, we gaan op stap, Stap, stap, stap, we gaan op stap,

wat fijn dat jullie er zijn. we pakken de Bijbel erbij.

Stap, stap, stap, we gaan op stap, Stap, stap, stap, we gaan op stap,

kom maar in de kring en klap [KLAP, KLAP]. kom maar in de kring en klap [KLAP, KLAP].
(Refrein) (Refrein)

Kom maar in de kring,

kom maar in de kring, Stap stap stap

kom maar in de kring en zing. stap stap stap

Zing en klap, zing en klap, ssssssssstap

wij gaan sa-men, op stap!

Introductie 1 = Verdrietig en blij

Aankondiging

We zijn allemaal wel eens verdrietig, nietwaar? Dan moeten we huilen of we voelen ons naar.

Werkwijze

Ga met de kinderen een gesprekje aan over verdrietig zijn. Wie is er wel eens verdrietig? Waarom ben je
dan verdrietig? Wat doe je als je verdrietig bent? Kan de Heere God je helpen als je verdrietig bent? Hoe kan
Hij jou helpen? Laat zoveel mogelijk uit de kinderen zelf komen. Waarschijnlijk weten ze op elke vraag wel
een antwoord. Op deze manier maken ze alvast kennis met de begrippen verdrietig en blij.

Afronding
Vandaag gaan we luisteren naar een verhaal uit de Bijbel over een vrouw die heel verdrietig is. Waarom zou
ze zo verdrietig zijn? Luister maar goed.



Introductie 2 — Poppenspel

Rik (is aan het huilen) Snif, snif... snik snik.

Leiding (tegen de kinderen) Wat zou er met Rik aan de hand zijn? Zullen we het hem vragen? Zeg,
Rik?

Rik (sniffend) Ja?

Leiding Wat is er met jou aan de hand?

Rik Ik ben zo verdrietig, ik moet elke keer huilen.

Leiding Waarom ben je dan zo verdrietig, Rik?

Rik Nou, alle kinderen uit de klas hebben een mooie fiets en ik niet. Daarom ben ik verdrietig.
En ze plagen mij er ook nog mee omdat ik geen mooie fiets heb.

Leiding Dat is niet leuk, want als kinderen jou plagen, word je verdrietig, dat snap ik heel goed.

Kun je niet aan je papa en mama een nieuwe fiets vragen voor je verjaardag? Als je dat lief
vraagt, luisteren je papa en mama vast wel!

Rik Dat is een goed idee, ik ga het gelijk doen! (laat Rik weglopen en doe net of hij het aan zijn
ouders vraagt)

Rik (komt terug, heel blij) Joepie, het mag, het is gelukt! Als ik jarig ben, krijg ik een fiets. Zo fijn
dat ze wilden luisteren! Wat ben ik blij!

Leiding Wat fijn van je papa en mama dat ze zo goed voor je zorgen! Weet je Rik, vandaag gaan

we naar een verhaal luisteren van iemand die ook heel verdrietig was, maar toch weer blij
werd. Dat verhaal lijkt wel een beetje op jou verhaal! Luister je mee?

HGJB Opstap



De Bijbel open

Opstap

Pak de Bijbel en vraag een van de kinderen om hierin
het bijbelgedeelte van vandaag op te zoeken. Vooraf
heb je al een boekenlegger op de juiste plek in de
Bijbel gelegd. Zeg dat je het verhaal dat hier staat nu
gaat vertellen.

Voorbeeldvertelling

‘Nu moet jij ons zoeken, Benjamin’, roepen de
kinderen en ze hollen weg om zich te verstoppen.
Hanna kijkt naar hen. Kijk ze eens hollen, zo vrolijk en
blij. Ze zucht. (zucht diep) Kon zij maar zo blij zijn...

‘Sta je hier een beetje te niksen’, zegt Peninna.

‘Heb je alles soms al klaar wat we morgen mee
moeten nemen?’ ‘Ja’, zegt Hanna, ‘alles is klaar.” ‘O
ja, natuurlijk, ik vergat dat jij alleen maar voor jezelf
hoeft te pakken... (zucht)... ik moet ook nog voor mijn
kinderen pakken, jij niet, jij hebt geen kinderen...
makkelijk hoor!” En weg is Peninna. Makkelijk! O,
wat gemeen! De tranen springen in Hanna’s ogen.
Peninna weet hoe graag ze een kindje zou willen
hebben... en toch plaagt ze Hanna er mee, steeds
weer. Hanna huilt. (pak de zakdoek en wrijf ermee
over je ogen)

Hanna kan er niet tegenop. Peninna en zij wonen in
hetzelfde huis. Maar dat plagen steeds... wanneer
houdt ze er eens mee op?

Elkana, de man van Hanna, slaat zijn arm om haar
heen: ‘Ik weet wel waarom je huilt, Hanna, stil maar.
Ik ben er toch ook nog. Ik houd toch van je!’

De volgende morgen gaan ze op reis. Ze gaan naar de
stad Silo toe om feest te vieren voor de Heere God.
Het is een lange reis en ze blijven dan ook wel een
paar dagen weg. Elkana zit voor op de kar, Peninna
zit achterin met haar kinderen en Hanna... zit alleen.
Peninna kijkt haar aan en ze lacht, maar ze lacht niet
aardig. Dat doet Hanna pijn. Hou op, denkt Hanna, ik
kan er niet meer tegen!

In Silo gaan ze naar de tabernakel, een soort kerk. Ze
zien er allemaal keurig uit, want het is feest, een feest
voor de Here God. Maar voor Hanna is het geen feest.
Overal waar ze kijkt, ziet ze mensen met kinderen

en zij is alleen. Tegenover haar zit Peninna met de
kinderen.

Hanna houdt het niet meer uit. Ze rent weg... naar de
tabernakel. Ik ga naar de Heere God, denkt Hanna.
God moet weten van mijn verdriet. Hij is de enige, die
mij kan helpen. Ik ga Hem alles vertellen!

Binnen valt Hanna zomaar ergens op haar knieén
neer. Ze weet dat God ook luistert als je zacht tegen
Hem praat. Heel zachtjes fluistert ze: ‘Heere God, U
bent machtig, U weet toch van mijn grote verdriet en
U weet ook, waarom het zo’n groot verdriet voor me
is. Ik zou zo graag willen dat ik een kind had, dat bij U
zou kunnen horen, voor altijd. Kijk alstublieft naar me;
ik bid U om een zoon, Heere God, vergeet mij niet.
Als hij geboren wordt, zal hij bij U horen en aan de
mensen over U vertellen, dat beloof ik, Heer, vergeet
me alstublieft niet.” Zo bidt Hanna huilend tot God.
(pak weer je zakdoek)

Eli, de baas van de tabernakel, begrijpt er niets van.
Hij denkt: Wat doet die vrouw toch? Ik zie haar mond
bewegen, net alsof ze bidt, maar ik hoor niets. Nou,
iedereen bidt hier altijd hardop. Die vrouw heeft vast
te veel wijn gedronken. Hij gaat erop af. Hij stoot
Hanna aan: ‘Schaam je je niet, om hier z6 te komen,
dit is de tabernakel, weet je dat wel? Maak dat je
wegkomt!”

Hanna schrikt. Met betraande ogen kijkt ze op: ‘Och
meneer, ik doe niets verkeerd. Ik ben zo verdrietig.

Ik wist niet meer wat ik moest doen en nu heb Ik
mijn verdriet aan de Here God verteld.” Eli schaamt
zich. Dat heeft hij helemaal verkeerd gezien. ‘Dat is
het beste wat je kunt doen’, zegt Eli vriendelijk tegen
Hanna, ‘ga maar naar huis. God heeft naar je gebed
geluisterd en Hij zal je geven wat je gevraagd hebt!
Hanna is blij. God weet het nu en Hij zal haar helpen.

Er gaat een tijdje voorbij en dan... krijgt Hanna een
zoon! Wat is ze blij! (leg de zakdoek aan de kant) Ze
noemt hem Samuel. Die naam betekent: God heeft
naar mij geluisterd. Een mooiere naam had ze niet
kunnen bedenken.

Hanna heeft God iets beloofd en dat is ze niet
vergeten. Samuel is gegroeid, hij kan nu zelf eten en
zichzelf aankleden. Hij is nu vier jaar. Dan gaan ze
weer met z’'n allen naar de tabernakel voor een feest
voor de Heere God. Hanna is zo blij! Omdat ze naar



het feest gaat? Ook. Maar vooral omdat ze nu gaat
doen wat ze aan God heeft beloofd.

Hanna brengt Samuel naar de tabernakel. Daar is

Eli. ‘Kent u me nog’, vraagt Hanna, ‘ik ben die vrouw,
die hier een keer was om te bidden tot God en u
dacht dat ik dronken was.” Eli weet het nog. ‘Toen
heb ik om deze jongen gebeden en God heeft naar
mij geluisterd. Nu breng ik Samuel bij u, dat heb ik
de Heere God beloofd. Wilt u hem veel leren over de
Here God?’ Dat belooft Eli aan Hanna!

God vergeet Hanna niet. Samuel woont nu in de
tabernakel, en Hanna krijgt nog meer kinderen. De
Heere God geeft haar meer dan ze gevraagd heeft. Zo
is God!

Afstap

Hanna was verdrietig, maar nu helemaal niet meer!
Waarom is ze niet verdrietig meer? (de Heere God
zorgt voor haar en de Heere God heeft haar Samuel
gegeven!)

Dat mogen wij ook onthouden als we verdrietig zijn!
Als we dan tot de Heere God bidden, weten we dat
Hij naar ons luistert! Dan zal Hij niet altijd gelijk geven
waar we om vragen, maar we weten wel dat Hij ons
wil helpen en altijd voor ons wil zorgen! Dan hoeven
we niet meer zo verdrietig zijn, maar mogen we zelfs
blij zijn, omdat de Heere God altijd voor ons zorgt en
ons niet zal vergeten!

Actie

We zijn als Hanna. Doe maar mee. Hanna wordt
gepest omdat ze geen kindje heeft. (kijk verdrietig) Ze
gaat op reis naar een feest voor de Heere God (loop
door de zaal) Als ze bij de tabernakel is, gaat ze bidden
(knielen op de grond of, als je zit, handen vouwen) Ze
huilt. (met je vingers tranen maken over je gezicht)

Ze heeft haar verdriet aan de Heere God verteld en
veegt haar tranen af. (veeg je tranen weg) Een poosje
later verwacht ze een baby! (maak met je armen een
dikke-buikgebaar) Wat is Hanna blij! (breed lachen)
Ze noemt haar kindje Samuel. Als Samuel een paar
jaar oud is, gaat hij bij Eli wonen. Hanna brengt hem
erheen. (loop een rondje door de zaal en ga weer
zitten) Hanna krijgt zelfs nog meer kinderen. God is
goed! (allemaal knikken)

Gebed

Lieve Heere God, dank U wel dat U altijd naar ons wilt
luisteren! Dank U wel dat we of we nu verdrietig of
blij zijn, altijd met U mogen praten en dat U ons dan
hoort! U zorgt voor ons, altijd, en daar danken wij U
voor! In Jezus’ naam, amen.

]
Zingen
Als je bidt zal Hij je geven (Op Toonhoogte 376)

Aankondiging

Hanna was verdrietig maar ze werd later gelukkig
weer blij, omdat ze wist dat God naar haar luisterde
toen ze bad en Hij deed wat Hij had beloofd! We gaan
daar een lied over zingen.

Werkwijze

De coupletten kunnen moeilijk zijn, vooral voor de
jongste kinderen. Je kunt eventueel alleen het refrein
aanleren en zelf het couplet zingen.

Je kunt hier gebaren bij maken:

Bidt handen samen

Klopt klopgebaar

Zoekt hand boven de ogen
Halleluja in de handen klappen
Lied

(Refrein)

Als je bidt zal Hij je geven.
Als je klopt aan de deur, zal Hij opendoen,
Als je zoekt dan zul je ‘t vinden, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja.
Als je de Vader vraagt om 'n brood,
geeft Hij je zeker nooit een steen.
Al je gebeden, klein of groot,
heus, Hij vergeet er niet één.
(Refrein)
Als je mijn Vader iets wilt vragen,
vraag in mijn naam, |k zal het doen.
Ik ben met je alle dagen,
Ik ben dezelfde als toen.
(Refrein)
tekst & muziek: Elly & Rikkert Zuiderveld

© Unisong Music Publishers
Een boek vol liedjes 1
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Verwerking 1 = Hanna wordt blij (creatief)

Aankondiging

We gaan nu met elkaar iets moois maken. Eerst is Hanna verdrietig, maar na haar gebed is Hanna blij.

Werkwijze

De kinderen maken een poppetje van Hanna. Na haar gebed (stokje met Hanna draaien) is Hanna blij.
Kleur de poppetjes in en knip ze daarna uit. Plak de poppetjes met de achterkanten tegen elkaar aan, de
satéprikker (of lollystokje) ertussen. Zorg dat de satéprikker aan de onderkant voldoende uitsteekt om het
stokje te kunnen vasthouden.

Afronding

Laat de kinderen hun ‘Hanna’s’ omhoog houden en draaien maar.

Verwerking 2 - Blij of verdrietig (spel)

Aankondiging
Hanna was verdrietig, maar later weer blij! Ze dankte God. In dit spel gaan we ook kijken waar we blij en
waar we verdrietig van worden.

Werkwijze

Verdeel de zaal in twee delen. De ene kant van de zaal is blij, de andere verdrietig. Hang aan de ene kant
het blije gezicht en aan de andere kant het verdrietige gezicht. Laat de kinderen bij jou in het midden gaan
staan. Jij noemt onderstaande dingen op en laat de kinderen nadenken of ze daar blij of verdrietig van
worden. Ze moeten in het goede vak gaan staan.

Plagen

Samen spelen

Naar school gaan

Vakantie

Buiten spelen

® Regen

(Je kunt er zelf nog andere dingen bij bedenken)

Vraag af en toe de kinderen waarom ze bij dat thema blij of verdrietig worden. Als er tijd genoeg is, kun je
een kind iets laten noemen waar het blij of verdrietig van wordt. Geldt dat dan voor de andere kinderen
ook?

Afronding

Dat was een leuk spelletje! Jullie weten wel goed waar je verdrietig of blij van wordt! Hanna was aan het
einde van het verhaal gelukkig ook blij. Ze dankte God dat Hij zo goed voor haar zorgde! Wij mogen de
Heere God ook bedanken dat Hij voor ons zorgt en naar ons wil luisteren. De Heere God wil er altijd voor
ons zijn.
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Hanna bidt
om een kindje

1 Samuél 1

Omschrijving

Vandaag ging het over de geboorte van Samuel.

We hebben het gehad over Hanna die verdrietig
was omdat ze geen kindje had en geplaagd werd
door Peninna. Gelukkig luisterde de Heere God
naar haar gebed en ze kreeg Samuel. Hanna was
blij en dankbaar dat God haar gebed verhoorde! Dit
hebben we centraal gesteld, omdat het weggeven
van Samuel voor sommige kinderen beangstigend
kan zijn. Hanna was blij en dankbaar. We hebben de
kinderen geleerd dat God zorgt voor ons en luistert
als wij bidden. Daar mogen we blij om zijn!

Lied (Op Toonhoogte 376)

Als je bidt zal Hij je geven.

Als je klopt aan de deur, zal Hij opendoen,
Als je zoekt dan zul je ‘t vinden, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja.

Als je de Vader vraagt om 'n brood,
geeft Hij je zeker nooit een steen.
Al je gebeden, klein of groot,

heus, Hij vergeet er niet één.
(Refrein)

Als je mijn Vader iets wilt vragen,
vraag in mijn naam, lk zal het doen.
Ik ben met je alle dagen,

Ik ben dezelfde als toen.

(Refrein)

Voor de

ouders

Op dit blad kunt u lezen wat
er tijdens Opstap is gedaan,
zodat u er thuis op terug
kunt komen.

Tips om hierop terug te komen in het gezin
® Noem een aantal dingen (denk aan: op bezoek bij
oma, naar school, vakantie) op en laat uw kind
kiezen of het er blij of verdrietig van wordt. Praat
er ook over door: waarom wordt uw kind er blij
of verdrietig van?
Praat over bidden. Wat mogen we aan de Heere
God vragen? En waar mogen we de Heere God
voor danken? Benadruk dat God altijd luistert
naar ons gebed.
® Hanna vroeg de Heere God om een kindje. Kent
uw kind iemand die zwanger is, bidt dan voor
deze aanstaande moeder en haar zwangerschap.

tekst & muziek: Elly & Rikkert Zuiderveld
© Unisong Music Publishers
Een boek vol liedjes 1
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